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   Parochienieuws week 24 - 2023  
   Liturgische agenda voor de week van 10-17 juni 2023 
   Tijd door het jaar 
      
Weekend 10-11 juni:  
We vieren het Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus 
 
Zaterdag 10 juni  14.00 uur: Huwelijksviering voor 

  Ilse Hovens  en Rick Smeets in de kerk van Reuver 

   19.00 uur: H. Mis op Reuver 

   Het Fatimakoor verzorgt de misgezangen onder leiding en 
orgelbegeleiding van mevr. Angelique Pijnenburg. 

Misintentie:    - - - - -  
 
Zondag         11 juni 9.15 uur: H. Mis in Beesel:  
   Dankviering voor de communicanten  
   We zingen samen liederen, die ook tijdens de Communiemis

   zijn gezongen. 

Misintentie:   Ons gebed wordt gevraagd voor Pierre Thijssen en  

  Dora Thijssen – Janssen en dochters Toos en Annie 

 

  

Zondag         11 juni  10.45 uur: H. Mis op Reuver:  

Het dameskoor verzorgt de misgezangen onder leiding en 

orgelbegeleiding van  

dhr. Jos Hodselmans en mevr. Margriet Hodselmans 

Misintentie:   - - - - - 

 

Lezingen dit weekend:  

Deuteronomium hfdst. 8, vers 2-3 14b-16a  

1 Korintiërs hfdst.10, vers 16 - 17  

Johannes hfdst. 6, vers  51 - 58  

 

 

 

 

 

Johannes 6, 51-58: Ik ben het levende brood dat uit de 

hemel is nedergedaald. Als men van dat brood eet, zal 

men leven in eeuwigheid 
  

Parochiefederatie 

      Beesel – Reuver – Offenbeek 
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Maandag    12 juni  8.30 uur: bidden van de rozenkrans 

  9.00 uur: H. Mis op Reuver op maandag  

  in week 10 door het jaar: (kleine zaal) 

Misintentie   - - - - -    

Lezingen:  Handelingen hoofdstuk 11, vers 21b - 26; hoofdstuk 13, 1 - 3 

  Matteüs hoofdstuk 10, vers     7 - 13 

 

  Vandaag gedenken wij de Heilige Barnabas, apostel.  

 Barnabas, geboren op het eiland Cyprus, behoorde tot de 

eerste gelovigen van de kerk van Jeruzalem. 

  

Hij verkondigde het evangelie te Antiochië, sloot zich aan bij de 

apostel Paulus en vergezelde hem op zijn eerste reis. 

   

 Ook was hij op het Concilie van Jeruzalem aanwezig. 

 

In zijn vaderland teruggekeerd, verbreidde hij er het evangelie, 

totdat hij door de dood werd weggeroepen.  

( tekst uit het altaarmissaal ) 

 

  

Kleine toelichting op Barnabas op maandag 12 juni. 

Degenen, die vertrouwd zijn met de liturgie van onze kerk en de heiligenkalender ☺ 

weten dat de eigenlijke datum van de gedachtenis van Barnabas 11 juni is. Dit jaar valt dat op 
zondag en komt zijn gedachtenis te vervallen. 
Ik heb wat met Barnabas… 

Hieronder een korte samenvatting van het stuk van vorig jaar dat uitvoeriger was. 

 

Lees in de Handelingen van de Apostelen…hoofdstuk 11, vers 23 en 24: 

“Toen Barnabas in Antiochië aankwam en Gods genade zag, verheugde hij zich en wekte allen 

op met hart en ziel de Heer trouw te blijven. Hij was een goed man, vol van de heilige Geest en 

geloof” 

 

Wat ik voor mijzelf daar uit haal is heel eenvoudig : 

- Oog hebben voor wat God doet in het leven van mensen en in de gemeenschap… 

     ( kerk) en daar blij mee zijn. 

- mensen op het hart drukken…de Heer trouw te blijven 

- een man zijn…worden, die vol is van de heilige Geest en geloof…  dat lijkt me geweldig… 

een genade! 

Vandaar dat ik Barnabas in mijn mail-adres heb staan…; vandaar dat ik hem een dag later wens 

te vieren… 

 

pastoor Jos Rosenhart 
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Dinsdag 13 juni  18.30 uur: bidden van de rozenkrans 
   19.00 uur: H. Mis op Reuver, op dinsdag  
  in week 10 door het jaar (kleine zaal) 
Misintentie:  - - - - -  

Lezingen:  Jesaja  hoofdstuk 61, vers 1 - 3a 

   Lucas  hoofdstuk 10, vers 1 - 9 
   ( lezingen, die bij navolgende heilige genomen kunnen worden ) 
 

Vandaag gedenken wij de Heilige Antonius van Padua, 
priester en kerkleraar. 
Antonius werd tegen het einde van de 12e eeuw te Lissabon 
geboren. 
Kort na zijn priesterwijding ging hij van de Reguliere 
Kanunniken van Sint Augustinus, bij wie hij was ingetreden, 
over naar de Minderbroeders, met de bedoeling het geloof in 
Noord-Afrika te gaan verkondigen. 
Maar zijn werkterrein werd Frankrijk en Italië, waar hij met 
veel vrucht het predikambt vervulde, velen, die door 
dwaalleraren waren misleid tot de kerk terugbracht en als 
eerste in zijn orde met het theologie-onderwijs aan zijn 
medebroeders belast werd. De preken die hij heeft 
nagelaten onderscheiden zich,  door hun leerstellige inhoud.  

Heilige Antonius beste vrind,        Hij stierf te Padua in 1231. (tekst uit het altaarmisaal) 
zorg dat ik mijn…. 
 

 
 
Woensdag  14 juni 8.30: bidden van de rozenkrans 
  9.00: H. Mis op Reuver op woensdag 

 in week 10 door het jaar (kleine zaal)    
 De Heilige Mis heb ik naar de morgen verschoven in 
verband met dekenale verplichtingen! 

Misintentie:   Ons gebed wordt gevraagd voor Ans Heemels - van Heck  
  ( vanwege haar verjaardag ) en voor Leo Heemels 
   ( Ans is nog geen twee maanden na haar man Leo overleden ) 

Lezingen:  2 Korintiërs  hoofdstuk     5,  vers  14 - 17 

   Johannes  hoofdstuk   12,  vers  24 - 26 

Vandaag gedenken wij de Heilige Lidwina, 
maagd, Feest.  
Lidwina werd in 1380 te Schiedam geboren. 
Ten gevolge van een noodlottige val op het ijs 
brak zij haar heup en was gedurende 38 jaar 
bedlegerig. Te midden van haar vreselijk lijden 
was zij een voorbeeld van heldhaftig geduld en 
van uitzonderlijke liefde tot God en haar mede-
mensen. Op 14 april 1433 werd zij uit haar 
voortdurende beschouwing van Christus’ passie 
opgeroepen tot het aanschouwen van zijn 
heerlijkheid. 
 
Visioenen van ST. Lidwina 
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De verering, die haar na haar dood ten deel viel werd in 1890 officieel erkend, toen Paus Leo XIII 
haar liturgische viering goedkeurde. 
Tevoren was een deel van haar relieken, die in 1615 om veiligheidsredenen naar Brussel waren 
overgebracht, op 14 juni 1871 naar haar geboortestad teruggebracht. (tekst uit het altaarmissaal ) 

 
 
Donderdag   15 juni  9.30 uur : H. Mis in Beesel op donderdag  

     in week 10 door het jaar (in de kerk)  

Misintentie:    - - - - -   

Lezingen:    2 Korinte hoofdstuk 3, vers 15 - hoofdstuk 4, vers 1.3 - 6 

   Matteüs hoofdstuk 5, vers 20 - 26 

 

 

Vrijdag 16 juni  9.00 uur: H. Mis op Reuver (kleine zaal) 

Misintentie:   Ons gebed wordt gevraagd voor  

  Annette Smulders en Pastoor Joop Boers  

Lezingen:  Deuteronomium hoofdstuk   7, vers   6 - 11 

  1 Johannes  hoofdstuk   4, vers   7 - 16 

  Matteüs  hoofdstuk 11, vers 25 - 30  

 ( lezingen, die bij het Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus 

genomen kunnen worden ) 

 

 Vandaag vieren wij het Hoogfeest  

 van het Heilig Hart van Jezus.   

 De devotie tot het Heilig Hart vormt een grote historische uiting 

van de godsvrucht van de Kerk voor Jezus Christus, haar 

Bruidegom en Heer. 

 Zij vraagt een fundamentele houding die bestaat uit bekering en 

herstel, 

 liefde en dankbaarheid, apostolische inzet en toewijding 

tegenover Christus en zijn.heilswerk. 

 Daarom bevelen de Apostolische Stoel en de bisschoppen haar 

aan en bevorderen zij een vernieuwing ervan. ( uit het directorium voor de Nederlandse kerkprovincie ) 

  

  

 

 

 

Na de Mis wordt, zoals op elke vrijdag, het Allerheiligste 

uitgesteld, het rozenhoedje gebeden en is er gelegenheid tot 

aanbidding tot 11.30 uur. 
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Waarom zegt pastoor dat toch ? 

Met enige regelmaat zeg ik bij uitvaarten iets over het te Communie gaan. (onlangs ook bij een viering 

van de Eerste Heilige Communie) 

 

Een voorbeeld: 

 “ Ik hecht eraan om te zeggen dat niemand zich verplicht hoeft te voelen om te Communie te gaan.  

   Ik kan me voorstellen dat er onder ons mensen aanwezig zijn, die uit verbondenheid met X of de naaste  

   familie hier naar toe zijn gekomen, maar van zichzelf weten… pastoor kan preken wat hij wil, maar ik 

geloof er geen puntje… puntje van. Blijf dan gerust zitten en ga niet te communie. 

   U bent even welkom in onze kerk! “ 

 

Ik heb gemerkt dat er mensen zijn, die daar moeite mee hebben. 

Daar heb ik begrip voor omdat er heel lang over is gezwegen … 

Dat laatste leidt er dan bijv. toe dat je bijna automatisch naar voren loopt, al was het alleen maar omdat 

anderen in de bank ( of in je rij ) ook naar voren lopen. 

Als je dan blijft zitten dan brengt dat minstens wat gestommel en speelt mogelijk de vraag een rol “Wat 

zullen ze wel niet van me denken?” 

Ik heb liever gestommel in de banken dan ‘gerommel’ met het 

Allerheiligste! 

Want waar gaat het om in de heilige Communie of beter gezegd om 

wie gaat het ? 

 

In de Katechismus van de Katholieke Kerk staat ( nr. 1211 blz. 307 ): 

“In het allerheiligst sacrament van de Eucharistie zijn het lichaam 

en bloed van onze Heer Jezus Christus samen met zijn ziel en zijn 

godheid, en bijgevolg de gehele Christus, waarachtig, werkelijk 

en wezenlijk tegenwoordig. 

 Deze tegenwoordigheid wordt ‘werkelijk genoemd’, …, omdat zij wezenlijk is, omdat door haar de gehele 

Christus, God en mens, tegenwoordig wordt gesteld”.   

 

Iets verder ( nr. 1378 blz. 308 ) :  

“In de misliturgie drukken wij ons geloof in de werkelijke tegenwoordigheid van Christus onder de 

 gedaanten van brood en wijn onder andere uit door te knielen of door een diepe buiging te maken  

 als teken van aanbidding”. 

  

En nog iets verder”( nr. 1381 blz. 308 ):  

“Dat in dit sacrament het echte lichaam en het echte bloed van Christus tegenwoordig zijn, kan men niet 

 te weten komen met de zintuigen’, zegt de Heilige Thomas, ‘maar alleen door het geloof dat steunt op 

 het gezag van God.” 

Vandaar dat onze kerk van de communicant verwacht dat hij ‘Amen’ zegt als hem de heilige Communie 

wordt voorgehouden: dat betekent immers ‘het zij zo’ of ‘ik geloof dat’ of zoals een kind dat wat langer 

geleden mooi verwoordde: ‘ik ben het er mee eens’… 

 

Het is (ook) mijn verantwoordelijkheid als priester om het bij de mensen op te nemen voor Gods heiligheid 

( vgl. Num 20, 12 ): vandaar dat ik hierover niet kan/ mag zwijgen !  

Onze bisschoppen hebben daar wat langer geleden een brief over geschreven. 

Ik beloof u: ik kom er nog op terug! 

 

pastoor J. Rosenhart 
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Eerste Heilige Communie Reuver 
4 juni 2023 - St Lambertuskerk 

(Met medewerking van Philharmonisch Gezelschap Reuver) 


