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Parochienieuws week 37  2023 
Liturgische agenda voor de week van 9 - 16 september 2023 

weekend  9 - 10 september: drie- en-twintigste zondag door het jaar 
 
 
Zaterdag 9 september  19.00 uur: Heilige Mis op Reuver 

      ‘Stille’ heilige Mis … 

 

Zondag       10 september 9.15 uur: Heilige Mis in Beesel 

We zingen liederen passend bij dit weekend met begeleiding 

van mevrouw Margriet Hodselmans op het orgel. 

Misintentie:  -- 
 

Zondag  10 september 10.45 uur: Mis op Reuver:       

            Het Lambertuskoor zingt onder leiding van dhr. Jos Hodselmans 

            en mevr. Margriet Hodselmans aan het orgel. 

 

Misintentie:  jaardienst Truus Rutten; jaardienst Ed Maass  
Lezingen: Ezechiël hoofdstuk  33, vers    7 - 9 

  Romeinen hoofdstuk  13, vers    8 - 10 

  Matteüs hoofdstuk  18, vers  15 - 20  

  

Maandag 11 september 8.30 uur: bidden van de rozenkrans 

     9.00 uur: H. Mis op Reuver op  

maandag in week 23 door het jaar 

 
Misintentie: -- 
Lezingen: Kolosse hoofdstuk   1, vers 24 - hoofdstuk 2, vers 3 
  Lucas  hoofdstuk   6, vers   6 - 11 
 
Maandag  11 september 19.30 uur: Vormselavond voor vormelingen en ouders in grote 
      zaal van ons parochiehuis  
 
Dinsdag 12 september 15.30 uur: gebedsuur Fatima - gebedsgroep 
     18.30 uur: bidden van de rozenkrans  
     19.00 uur: Heilige Mis op Reuver 
  

 
 

Parochiefederatie 

      Beesel – Reuver – Offenbeek 
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De heilige Naam van Maria 

De heilige naam van de Maagd Maria herinnert aan de 

onuitsprekelijke liefde van de Moeder van God voor haar 

Allerheiligste Zoon. Daarbij wordt de persoon van de Moeder van de 

Verlosser de gelovigen voor ogen gesteld, opdat zij haar godvruchtig 

aanroepen. Het feest van de allerheiligste naam van Maria werd in 

het jaar 1683 ingevoerd in de hele Kerk na de overwinning op de 

Turken bij Wenen in datzelfde jaar. 

 

 

Misintentie: -- 

Lezingen: Galaten  hoofdstuk  4,  vers   4 -   7 

  Lucas  hoofdstuk  1,  vers 39 - 47 

    (lezingen van deze gedachtenis) 

 
Woensdag 13 september 8.30 uur: bidden van de rozenkrans 
     9.00 uur: Heilige Mis op Reuver op 

woensdag in week 23 door het jaar 

 

Gedachtenis van de Heilige Johannes Chrysostomus, bisschop en kerkleraar 

Johannes werd omstreeks het jaar 349 geboren te 

Antiochië. Na zijn studies werd hij achtereenvolgens monnik 

en priester, in welke hoedanigheid hij zich bijzonder op de 

prediking toelegde. In 397 werd hij gekozen tot bisschop van 

Constantinopel. Hij toonde zich een goede herder, bezorgd 

voor zijn priesters en gelovigen, wier geestelijke vorming 

hem zeer ter harte ging. 

In ongenade gevallen bij het keizerlijk hof en door 

afgunstigen belaagd, moest hij tot tweemaal toe in 

ballingschap gaan.  

Door zorgen en ontberingen uitgeput stierf hij op 14 

september 407 bij Comana in Pontus. 

Om zijn grote welsprekendheid en zijn vele geschriften ten 

dienste van de geloofsleer en het christelijk leven heeft hij 

de naam Guldenmond (Chrysostomus) verdiend. (tekst uit het 

altaar missaal) 
 

Misintentie: -- 

Lezingen: Efeziërs hoofdstuk 4, vers 1 – 7. 11 - 13 

  Marcus hoofdstuk 4, vers 1 – 10. 13 - 20 
    (lezingen eigen aan deze gedachtenis) 

  

Deze heilige Mis is verschoven naar de morgen in verband met de Vormselavond 

 

Woensdag  13 september  19.30 uur: Vormselavond voor vormelingen en ouders in grote 
                                zaal van ons parochiehuis  
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Donderdag 14 september 9.30 uur: Heilige mis in Beesel 

 

Kruisverheffing - feest 

Op deze feestdag van het kruis van de Heer gaan onze 

gedachten uit naar Calvarië, waar Christus’ voorzegging 

werd vervuld: “De Mensenzoon moet omhoog worden 

geheven, zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de 

woestijn, opdat eenieder die gelooft in Hem eeuwig 

leven zal hebben. (Joh 3, 14) 

Maar deze verheffing is ook het begin van de 

verheerlijking: na zich vernederd te hebben tot de 

kruisdood, is Jezus door de Vader hemelhoog  verheven. 

Op deze dag zien wij gelovig op naar de Gekruisigde die 

alle mensen tot zich trekt. In dit opzien naar het kruis ligt 

ook de oorsprong van dit feest: aan de viering van de 

inwijding van de heilig Grafkerk te Jeruzalem (13 

september 335) was de plechtigheid verbonden van het 

tonen van het heilig Kruis, dat ter verering werd 

opgeheven, zoals thans nog in onze kerken geschiedt op 

Goede Vrijdag. (tekst uit het altaar missaal) 

 
Misintentie: uit dankbaarheid 
Lezingen: Numeri, hoofdstuk 21,  vers   4 - 9 
  Filippenzen hoofdstuk.2,   vers   6 - 11 
  Johannes, hoofdstuk 3,  .vers 13 - 17 
 

Vrijdag 15 september 9.00 uur: Heilige Mis op Reuver 

 

    

Onze Lieve Vrouw van Smarten 

Daags na het feest van Kruisverheffing herdenken wij de 

Moeder van Smarten, die onder het kruis stond van haar 

Zoon. In haar deelgenootschap in Christus’ lijden 

overwegen wij hoezeer zij betrokken was bij het heilswerk 

en zien we tevens het voorbeeld van het leven van de 

christen naar het woord van Paulus: “Indien wij met Hem 

lijden, zullen wij ook met Hem verheerlijkt worden. (Rom 8, 

17) (tekst uit het altaar missaal) 
 

Misintentie: --  

Lezingen: Hebreeën hoofdstuk 5,  vers   7 -   9 

  Lucas  hoofdstuk.2,  vers 33 - 35 
  (lezingen, die horen bij deze gedachtenis) 
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Na de Mis wordt, zoals op elke vrijdag, het Allerheiligste uitgesteld, het 

Rozenhoedje gebeden en is er gelegenheid tot aanbidding tot 11.30 uur. 

 

 
 

 
Vrijdag  15 september  
19.00 uur: Heilige Mis bij de Lambertus kapel:  

het herenkoor zingt. 
  Na afloop is er koffie met vlaai… 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misintentie: voor de leden en overleden leden van de buurt Liëuwe 
Lezingen:  II Timoteüs hoofdstuk 2, vers   8 - 13; 3, 10 - 12 
  Matteüs hoofdstuk 7, vers 21 - 29  

 

Feest van de heilige Lambertus 

Lambertus was van omstreeks 672 tot zijn dood bisschop in 

zijn geboortestad Maastricht, waar hij een grote apostolische 

werkzaamheid ontplooide, die geheel Taxandrië (Noord – 

Brabant en de huidige provincie Antwerpen) besloeg. 

Meer dan eens slachtoffer van politieke verwikkelingen, stierf 

hij op 17 september 705 of 706 te Luik ten gevolge van een 

laffe aanslag. Reeds spoedig als martelaar vereerd, werd hij 

bekend over geheel Europa. Van zijn relieken, die door de 

heilige Hubertus van Maastricht naar Luik 

waren overgebracht, werd een gedeelte in 1938 aan 

Maastricht terug geschonken.       

 

 

 

  

Wilt u ook ’t Klökske digitaal ontvangen?? Geef uw mailadres via de telefoon: 077 8504330,   

op een briefje in de brievenbus of gewoon via pcreuver@parochiesbeesel.nl  
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