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   Parochienieuws week 38 - 2023  
   Liturgische agenda voor de week van 16 - 22 september 2023 
 
Weekend 16 - 17 september: Vierentwintigste Zondag door het Jaar 
 
 
Zaterdag 16 september  19.00 uur: H. Mis op Reuver  

   Het Fatima-koor verzorgt de misgezangen leiding  

  en orgelbegeleiding van mevr. Angelique Pijnenburg. 

 

Zondag        17 september 9.15 uur: H. Mis in Beesel  

 We zingen liederen passend bij dit weekend onder 

orgelbegeleiding van mevr. Margriet Hodselmans.  

Misintentie:    - - - - -  

 

Zondag        17 september  10.45 uur: H. Mis op Reuver:       

         Het Dameskoor verzorgt de misgezangen onder leiding en  

  orgelbegeleiding van mevr. Margriet Hodselmans. 

Misintentie:   - - - - -    

Lezingen dit weekend: Sirach  hoofdstuk  27, vers    30 - hoofdstuk, 7  

   Romeinen hoofdstuk  14, vers      7 -   9 

   Matteüs hoofdstuk  18, vers    21 - 35  

 

 

 

 

 
 
 
Matteüs 
 
21 Toen kwam Petrus naar Hem toe en zei: 
Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij 
zondigen en ik hem vergeven?  Tot zevenmaal 
toe? 
22 Jezus zei tegen hem: Ik zeg u: niet tot 
zevenmaal, maar tot zeventigmaal zevenmaal. 
 

Parochiefederatie 

      Beesel – Reuver – Offenbeek 
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Maandag 18 september  8.30 uur: bidden van de rozenkrans 

   9.00 uur: H. Mis op Reuver op maandag  

  in week 24 door het jaar 

Misintentie:   Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van Pia – May 
Lezingen:  1 Timoteüs   hoofdstuk      2, vers   1 - 8 
   Lucas    hoofdstuk   7, vers   1 - 10 
 
 
 
Dinsdag 19 september 18.30 uur: bidden van de rozenkrans  
   19.00 uur: H. Mis op Reuver 
 Misintentie:   Ons gebed wordt gevraagd voor zegen over mijn jongste broer 

Marcel, Sietske en Jim  

Lezingen:  Hebreeën  hoofdstuk    10,  vers   32 -  36 

Johannes hoofdstuk    12,  vers   24 -  26 

( lezingen, die bij navolgende gedachtenis kunnen worden genomen ) 

 
 
 
 
 
Vandaag gedenken wij de Heilige Januarius, bisschop en 
kerkleraar.  
Samen met enige andere christenen onderging Januarius, als 
bisschop van Beneventum, tijdens de kerkvervolging van 
Diocletianus de marteldood te Napels, waar hij bijzonder 
vereerd wordt. 

 

 
  
Woensdag 20 september 18.30  uur: bidden van de rozenkrans 

  19.00  uur: H. Mis op Reuver 

Misintentie:  Ons gebed wordt gevraagd voor juffrouw Diny Venbrucx  

  ( vanwege haar verjaardag op 13 september)  

Lezingen:  Wijsheid hoofdstuk 3, vers   1 -   9 

   Lucas  hoofdstuk 9, vers 23 - 26 
   ( lezingen eigen aan navolgende gedachtenis ) 

 

Vandaag gedenken wij de Heiligen Andreas, Kim 

Taegon, priester en Paulus Chong Hasang, en 

gezellen, martelaren.  

Door de inzet van enige leken is het christelijk 

geloof eerst in het begin van de zeventiende 

eeuw doorgedrongen in Korea. Er ontstond een 

krachtige en vurige gemeenschap zonder 

herders, die tot aan het jaar 1836 bijna alleen 

geleid en ondersteund werd door leken. In de 

loop van dat jaar kwamen de eerste 

missionarissen, afkomstig uit Frankrijk, heimelijk 

het land binnen.  
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Uit deze gemeenschap zijn gedurende de vervolgingen in de jaren 1839,  1846 en 1866 honderd 

en drie heilige martelaren voortgekomen.  

Onder hen treden op de voorgrond de eerste priester en ijverig herder voor het heil van de 

mensen, Andreas Kim Taegon, en de uitstekende lekenapostel Paulus Chong Hasang. 

De anderen zijn merendeels leken: mannen en vrouwen, gehuwden en ongehuwden, ouderen, 

jonge mensen en kinderen. Door het ondergaan van de doodstraf hebben zij met het kostbaar 

bloed van de martelaren het rijke begin van de Koreaanse kerk geheiligd. 
( tekst uit het altaarmissaal ) 

 

 

   

Donderdag 21 september  9.30 uur: H. Mis in Beesel 

Misintentie:  - - - - -  
Lezingen:  Efeziërs, hoofdstuk 4,  vers 1 - 7. 11 - 13 
   Matteüs, hoofdstuk 9, .vers 9 – 13 
 
Vandaag gedenken wij de Heilige Matteüs, apostel en evangelist   

Feest.   

 

Matteüs, te Kafarnaüm geboren, oefende het beroep van 

belastingontvanger uit, toen hij door Jezus geroepen werd.  

 

Hij is de schrijver van een evangelie in de ‘Hebreeuwse taal’, dat wil 

zeggen in het Aramees, en heeft volgens een overlevering, in het 

Oosten het geloof verkondigd. 
 

( tekst uit het altaarmissaal ) 

 

 

      
Vrijdag 22 september  9.00 uur: H. Mis op Reuver op vrijdag 

   in week 24 door het jaar  

Misintentie:   - - - - -  

Lezingen:  1 Timoteüs hoofdstuk 6,  vers 2c - 12 

  Lucas  hoofdstuk 8,  vers   1 - 3 

 

Aansluitend aan de H. Mis 

uitstelling van het Allerheiligste, 

aanbidding en bidden van de Rozenkrans 
 

 

 

Weer naar Kevelaer, maar dan even anders! 
 

Vorig jaar zijn we met ‘pelgrims’ uit Venlo naar Kevelaer geweest… 

We hadden toen een grote bus geregeld. 

Na de corona-jaren was het aantal bedevaartgangers behoorlijk teruggelopen                                         

Dat heeft financieel nadelige gevolgen gehad voor de parochie… 

Het mag duidelijk zijn dat dat niet voor herhaling vatbaar is. 
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We gaan dit keer met privé-vervoer en hopen dat er een aantal mensen willen rijden. 

Natuurlijk krijgen die daar dan een vergoeding voor. 

 

Op 7 oktober vertrekken we rond 8.30 uur vanuit Reuver. 

 

09.30 uur:  Aankomst in Kevelaer, waarbij we bij de genadekapel een Maria-lied zingen. 

09.45 uur:  Heilige Mis in de “Beichtkapelle”. 

11.30 uur:  Grote kruisweg 

 

13.00 uur:  Gezamenlijke warme maaltijd ( in restaurant Goldener Schwan in Kevelaer ) 

15.30 uur:  Lof in de Kaarsenkapel 

 

17.00 uur:  Vertrek uit Kevelaer     

 

Wat kost het? 

20,00 euro voor het eten… 

( exclusief drinken ) 

  7,50 euro per persoon 

voor het vervoer. 

 

Gaat u ook mee? 

Hoe meer zielen…hoe 

meer vreugd! 

 

In de kerk zullen 

aanmeldformulieren komen 

te liggen… 

Ook als u als chauffeur mee 

wilt gaan … 

 

Mede namens Monique 

Claessen, 

 

Pastoor Jos Rosenhart    

 

 

 

Parochieblad ’t Klökske 

’t Klökske wordt uitgegeven door Parochiefederatie B.R.O. -  (B.eesel - R.euver - O.ffenbeek) 

Redactieadres: Pastoor Vranckenlaan 6 5953 CP Reuver tel 077 8504330 

 

Verspreiding: 
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- Publicator bij ingang van de Lambertuskerk 

 

Bereikbaarheid Pastoor Jos Rosenhart: 077 4741265 

 

http://www.parochiesbeesel.nl/
mailto:pcreuver@parochiesbeesel.nl

