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       Parochienieuws week 41-2023  
     Liturgische agenda voor de week van 7 - 13 oktober 2023 
 
 Weekend 7 - 13 oktober: Zeven- en- twintigste Zondag door het Jaar 

 
Zaterdag 7 oktober  19.00 uur: H. Mis op Reuver 
           ‘Stille’ H. Mis 

Misintentie:   Ons gebed wordt gevraagd voor Mgr. J. Gijsen ( vanwege zijn 

verjaardag )  

                       

 

Zondag           8 oktober  9.15 uur: H. Mis in Beesel  

  We zingen, zonder begeleiding, liederen passend bij dit weekend. 

Misintentie:    - - - - -  
 

 

Zondag           8 oktober    10.15 uur: bidden van de rozenkrans 

   10.45 uur: H. Mis op Reuver      

                       We zingen, zonder begeleiding, liederen passend bij dit weekend. 

Misintentie:   - - - - -  

 

14.00 uur: Viering vanwege het tienjarig bestaan van de 

Barbara-kapel. Voor het programma zie toelichting aan het eind 

van deze liturgische kalender 

 

 

Lezingen dit weekend: Jesaja  hoofdstuk    5, vers     1   -     7  

   Filippenzen hoofdstuk    4, vers     6   -     9 

   Matteüs hoofdstuk  21, vers   33   -   43  

                      

Gelijkenis van de vruchten Mattheus 21, 33- 43;  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat is de erfgenaam. Kom laten we hem doden en zijn erfdeel 

in bezit nemen. 

Parochiefederatie 

      Beesel – Reuver – Offenbeek 
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 Maandag 9 oktober  8.30 uur: bidden van de rozenkrans 

  9.00 uur: H. Mis op Reuver op 

   maandag in week 27 door het jaar: (kleine zaal) 

   
  Misintentie:          
  Ons gebed wordt gevraagd voor An Rijnders – 

Spreeuwenberg (vanwege haar sterfdag) 
 
  Lezingen:  
 II Korintiërs, hoofdstuk 6,  vers  4 - 10 
  Matteüs, hoofdstuk 5,   vers  
13 - 16 
 (lezingen, die bij onderstaande gedachtenis kunnen worden 

genomen ) 

  

 Vandaag gedenken wij de Heilige Dionysius, 

bisschop en gezellen, martelaren. 

Volgens de mededeling van de Heilige Gregorius van Tours kwam 
Dionysius in het midden van de derde eeuw vanuit Rome naar 
Gallië. 

   Hij werd de eerste bisschop van Lutecia, het latere Parijs, en stierf, 
samen met twee leden van zijn clerus, nabij deze stad de  
marteldood. 

 
 
   
Dinsdag 10 oktober  15.30 – 16.30 Gebedsuur Fatima-gebedsgroep in de kerk   
   18.30 uur: bidden van de rozenkrans  
   19.00 uur: H. Mis op Reuver op  
  dinsdag in week 27 door het jaar: (kerk, aan het hoogaltaar) 
Misintentie:   - - - - - 

Lezingen:  Jesaja  hoofdstuk 43, vers 1-3a. 4 - 7 

   Lucas  hoofdstuk   1, vers 26 - 38 
   (lezingen, die bij navolgende 

gedachtenis kunnen worden genomen) 

  

Vandaag gedenken wij Onze Lieve Vrouw, Sterre der Zee.  
Vooral in het zuiden van Nederland en in België is de devotie tot 

Onze Lieve Vrouw, Sterre der Zee, sterk aanwezig. 

Het vijftiende-eeuwse genadebeeld uit Maastricht kreeg de naam 

‘Sterre der Zee’, nadat een edelman rond 1700 op voorspraak 

van Maria wonderbaarlijk uit een   storm op zee werd gered. 

Overigens was de eretitel ‘Sterre der Zee’ al vanouds in gebruik. 

 

Op 10 oktober 1837 werd het genadebeeld van de Sterre der 

Zee uiteindelijk overgebracht naar de Onze-Lieve-Vrouwekerk in 

Maastricht, waar het tot op de dag van vandaag vurig vereerd 

wordt. 

 

Sinds 2004 wordt Maria, Sterre der Zee in ons bisdom liturgisch 

gevierd. 
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( tekst uit het supplement van het altaarmissaal ) 

 

Woensdag 11 oktober 18.30 uur: bidden van de rozenkrans  

   19.00 uur: H. Mis op Reuver op  

  woensdag in week 27 door het jaar (kleine zaal) 

Misintentie:    - - - - -  

Lezingen:  Ezechiël hoofdstuk 34, vers 11 -  16 

   Johannes hoofdstuk 21, vers 15 -  17 
   ( lezingen, die bij navolgende gedachtenis kunnen worden gekozen ) 

 

Vandaag gedenken wij de Heilige Johannes XXIII, paus.  

Angelo Giuseppe Roncalli werd in 1881 geboren in het dorp 

Sotto il Monte in de provincie Bergamo in Italië. 

Toen hij 11 jaar oud was, trad hij het diocesaan seminarie 

binnen; later voltooide hij zijn studies aan het pauselijk 

seminarie van Rome. 

In 1904 werd hij priester gewijd en hij was werkzaam als secretaris 

van de bisschop van Bergamo. 

In 1921 kwam hij in dienst van de Apostolische Stoel  als 

voorzitter van de Italiaanse centrale Raad voor de Pauselijke werken ‘De Propaganda Fide’. 

In 1925 werd hij apostolisch visitator, vervolgens apostolisch delegaat in Bulgarije, Turkije en 

Griekenland, en in 1944 volgde zijn benoeming tot apostolisch nuntius in Frankrijk. 

Tot kardinaal gecreëerd in 1953, werd hij benoemd tot patriarch van Venetië. 

In 1958 ten slotte volgde zijn verheffing tot paus. 

Hij riep tijdens zijn pontificaat een Romeinse Synode  bijeen, stelde een Commissie in voor de 

herziening van het Wetboek van Canoniek Recht en kondigde het  Tweede Vaticaans 

Oecumenisch Concilie af. 

Hij stierf te Rome op de avond van 3 juni 1963. (uit het supplement van het altaarmissaal) 

 

 

Donderdag 12 oktober  9.30 uur: H. Mis in Beesel op 

  donderdag in week 27 door het jaar. 

Misintentie:  Ons gebed wordt gevraagd voor Pastoor Rick van den Berg  

  ( vanwege zijn verjaardag ) 

Lezingen:  Maleachi hoofdstuk   3,  vers 13 - 20a 

   Lucas  hoofdstuk 11,  vers   5 - 13 

 

  

Vrijdag 13 oktober  9.00 uur: H. Mis op Reuver   (in de kerk) 

       

Lezingen:  Joël  hoofdstuk 1,  vers 13 - 15; hoofdstuk 2, 

vers 1 - 2  

   Lucas  hoofdstuk 11, vers 15 
- 26 
 

Aansluitend aan deze H. Mis, uitstelling van het Allerheiligste, 

Aanbidding en bidden van de Rozenkrans 
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PROGRAMMA JUBILEUMVIERING ST. BARBARAKAPEL 

Zondag 8 oktober 2023 bij de kapel  

 

14.00 uur :  Opening  door Wiel Weijers namens de Werkgroep kapel St.Barbara Óffebek 

 

14.05 uur :  Pastoor Rosenhart met de 

“Lofpreek” over kapelgastenboeken 

intenties  en het zegenen van de 

jubileumkaarsen.  

 

14.25 uur :  St. Barbaralied   

          

14.30 uur :  Wethoudster Linda Nijssen 

over de “PARELTJES” binnen de 

gemeente Beesel met de 

St.Barbarakapel als één daarvan. 

 

14.45 uur : Muzikale ode door Sanne 

Verdonk met zang van haar levenslied 

en gitaar-begeleiding. 

 

15.05 uur : Herm Bors namens de 

Heemkundevereniging Swalm- en 

Maasdal met zijn ludiek 

kapelverhaal   

 

15.25 uur : Muzikale ode  door Els Denessen met Keltische zang- en Harp begeleiding. 

 

15.45 uur : Wiel Weijers aankondiging uitgifte koffie, thee en gebak en verkoop jubileumkaarsen  

16.00 uur :  Dankwoord door Wiel Weijers  

 

- Bij regen allen naar de  Óffenbeckerhof   

- Zie website ‘Kernoverleg Veur Óffebek’ voor wetenswaardigheden project St. Barbarakapel. 

 

Vanaf deze plaats uiteraard een hartelijke felicitatie met dit eerste jubileum aan de leden 

van de Werkgroep kapel St. Barbara Óffebek! 

 

Over de heilige Barbara 

Barbara van Nicomedië, Bithynië, Klein-Azië; maagd & martelares met Juliana; † ca 306. 

Feest 4 december. 
 
Dat zij heeft bestaan, staat historisch vast. Maar wat we van haar leven en sterven weten, berust 
puur op legende. 
Barbara was de dochter van een rijke heiden uit Nicomedië. 

http://www.heiligen.net/wb/martelaar.php
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Om haar tegen ongewenste invloeden te beschermen sloot hij haar op in een toren. 
Desondanks werd zij bekeerd tot het Christendom, men zegt zelfs door Origenes, de beroemde 
theoloog uit Alexandrië († 254).  
Haar vader ontdekte dit toen Barbara vroeg om een derde venster in haar toren aan te brengen 
ter ere van de Heilige Drie-Eenheid.  
Hij liet haar folteren om haar tot geloofsafval te dwingen. 
Toen dat niet lukte, onthoofdde hij zijn dochter. Meteen daarna werd hij gestraft: een 
bliksemschicht doodde hem. 
Verering & Cultuur 
In de Oosterse kerk geniet zij sinds de vroegste tijden verering als heilige genezer. 

In de westerse kerk vindt men de eerste sporen van haar verering in de 8e eeuw. 

Haar legende maakte Sint Barbara tot een van de populairste heiligen uit de middeleeuwen, 
vooral in de Nederlanden en Noord-Frankrijk. 

In het Rijnland wordt zij beschouwd als begeleidster van Sint Nicolaas, waarschijnlijk, omdat zijn 

feest, dat meestal op de vooravond van 6 december werd gevierd, reeds zijn schaduwen vooruit 
wierp op Sint-Barbaradag, 4 december. 

In Limburg werd Sinte Berbke beschouwd als huishoudster van Sint-Nicolaas. 

Vandaar, dat er in Limburg soms ook reeds op haar feestdag cadeautjes werden uitgedeeld. 

Op haar feest zet men in bepaalde streken kersentakken in het water die dan met Kerstmis 
bloeien. Ze wordt ook beschouwd als de vrouw die de akkers vruchtbaar houdt. 

 

Patronaten 
Zij is beschermheilige van bergbouwers en tunnelgravers, vooral in Duits sprekende gebieden. 

Dat heeft te maken met de legende dat zij aan de dood ontsnapte doordat een berg haar in zich 

opnam en verborg voor haar vader die op haar dood uit was. 
Vandaar dat tunnelboormachines bij de aanvang van het werk gezegend worden onder 

aanroeping van haar voorspraak.  

Soms steken berg- of tunnelbouwers een kaars of lamp aan om Sint Barbara’s  bescherming af 
te smeken. 

Verwant hiermee is haar verering onder de mijnwerkers. 

Haar voorspraak wordt vooral ingeroepen tegen een onverwachte dood.  
Dat geldt natuurlijk voor allen die ondergronds werken.  

Met name als zij daarbij gebruik maken van springstoffen.  

Zo is zij ook patrones van mijnopruimers en vuurwerkmakers.  
Vandaar ook van gebruikers van vuurwapens, van artilleristen, van kanonniers, schutters, 

soldaten, van de militaire stand, wapenmakers en vandaar ook van metaalgieters in het 

algemeen. 
Zo wordt zij patrones van allerlei beroepen die met (onvoorziene) dood te maken hebben, zoals 

brandweerlieden.  

Maar ook van doodgravers, begrafenisondernemers en van begraafplaatsen en crematoria. 

Doordat ze in toren werd opgesloten is zij ook patrones van architecten, bouwvakarbeiders, 
metselaars, steenhouwers, timmerlieden en dakdekkers; en van vestingwerken en torens als 

zodanig. 

Omdat in torens van een klokkenspel hangt ook van beiaardiers, klokkenluiders en 
klokkengieters. 

Ze is ook patrones van gevangenen (omdat zij in haar gevangenschap van een engel de 

sacramenten ontving). 
In de westerse kerk is zij een van de Veertien Noodhelpers. 

Daarnaast is zij patrones van hoedenmakers (omdat de hoed symbool is voor bescherming?); 

van koks (misschien vanwege de lekkernijen die eigenlijk bij het naderende Sinterklaasfeest 
horen?). 

Verder wordt haar voorspraak ingeroepen tegen koorts, pest en voor een gelukkig stervensuur; 

ze is beschermheilige tegen brand, bliksem en vuur; voorts wordt haar voorspraak ingeroepen 
bij storm.  

 

Erasmus († 1536) vertelt in zijn Enchiridion (66), dat Barbara’s voorspraak ook werd ingeroepen 
om niet in de handen van de vijand te vallen. 

Ze is patrones van de plaats Santa Barbara in Californië (USA). 
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In België is er een Barbarakerk in Brussel-Molenbeek. 

In Frankrijk kende Parijs in de middeleeuwen een Collège Ste-Barbe. 
In Nederland zijn er Barbarakerken in Amsterdam (tezamen met Nicolaas), Ballum, Breda, 

Breskens, Brunssum-Treebeek, Bunnik, Culemborg, in Delft stond van 1403-1572 een 

Barbaraklooster, Dreumel, Ede (tehuis), Frienszeg, Geleen-Roermond, Griendtsveen, Haarlem 
(tezamen met Elisabeth), Heerlen (kapel), Hurwenen, Leveroij, Nieuwegein, Oudenbosch 

(tezamen met Agatha), Rossum (Gelderland tezamen met Martinus), Rotterdam, Schaesberg, 

Scheulder/Cadier-en-Keer, Schuller, St.-Hubert (tezamen met Hubertus), Tungelroy, Valkenburg 
(tezamen met Nicolaas), Vreeswijk, Volkel (kapel tezamen met Antonius), 
 

Reuver/Offenbeek staat er helaas niet bij… 

Het bovenstaande heb ik van internet geplukt (www.heiligen.net ). 

Daar vindt u overigens ook een heel oud en uitgebreid legendarisch verhaal over de heilige 

Barbara. 

 

Ik heb ook foto’s gezien van de oude Barbara-kapel, die afgebroken is. 

Later is de huidige Barbara-kapel tot stand gekomen …vooral door leden van de 

bovengenoemde Werkgroep kapel St. Barbara Óffebek. 

Ere wie ere toekomt… 

Proficiat en een onvergetelijke dag samen toegewenst! 

 

Mede namens ons kerkbestuur, pastoor Jos Rosenhart 

 

 

 

Parochieblad ’t Klökske 

’t Klökske wordt uitgegeven door Parochiefederatie B.R.O. -  (B.eesel - R.euver - O.ffenbeek) 

Redactieadres: Pastoor Vranckenlaan 6 5953 CP Reuver tel 077 8504330 

 

Verspreiding: 

- Digitaal op de website www.parochiesbeesel.nl 

- Digitaal naar uw eigen mailadres; Geef u hiertoe op bij: pcreuver@parochiesbeesel.nl 

- Achter in de kerk 

- Publicator bij ingang van de Lambertuskerk 

 

Bereikbaarheid Pastoor Jos Rosenhart: 077 4741265 

 

Openingstijden parochiekantoren 

Beesel, Kerkplein 1 

geopend: eerste en derde vrijdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur; tel: 077 4741308 

 

Reuver, Pastoor Vranckenlaan 6 

geopend: woensdag en donderdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur, tel: 0778504330 

 

Misintenties 

De kosten voor een door-de-weekse misintentie bedragen 10 euro 

De kosten voor een mis-intentie in het weekend of op een kerkelijke feestdag bedragen 15 euro 

intenties voor opname in het Klökske op te geven op woensdag- of donderdagmorgen tot 12.00 uur 

 

http://www.heiligen.net/
http://www.parochiesbeesel.nl/
mailto:pcreuver@parochiesbeesel.nl

