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   Parochienieuws week 28 - 2023  
   Liturgische agenda voor de week van 8 - 14 juli 2023 
 
Weekend 8 - 9 juli: Veertiende Zondag door het Jaar 
 

Zaterdag 8 juli  19.00 uur: H. Mis op Reuver    

   Dankviering voor en met de kinderen, die op zondag 4 juni  

   Hun Eerste Heilige Communie hebben ontvangen. 

   Martin Wilbers zal ook nu de kinderen op zijn gitaar begeleiden. 

 

Zondag 9 juli   9.15 uur: H. Mis in Beesel 

   De misgezangen zullen worden verzorgd door  

 Het Ouderenkoor Beesel, onder leiding en orgelbegeleiding  

van mevrouw Angelique Pijnenburg. 

Misintentie:   Ons gebed wordt gevraagd voor Mia Bongers - Coenen voor 
wie het de zeswekendienst is. Zij is lid geweest van het 
Ouderenkoor Beesel. 

 

Zondag 9 juli  10.45 uur: H. Mis op Reuver:  

 Het dameskoor verzorgt de misgezangen onder leiding en 

orgelbegeleiding van de heer Jos Hodselmans en   

 mevrouw Margriet Hodselmans. 

Misintentie: .   Ons gebed wordt gevraagd voor Drees Rutten, zeswekendienst.  

Lezingen dit weekend: Zacharia hoofdstuk   9, vers    9 - 10 

   Romeinen hoofdstuk   8, vers    9 . 11 – 13  

   Matteüs hoofdstuk 11, vers  25 - 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aansluitend aan de H. Mis zal op het pleintje 

voor de kerk de jaarlijkse 

voertuigenzegening plaatsvinden…: van 

auto, motor tot fiets en van scootmobiel tot 

kinderwagen ☺ … Welkom! 

Parochiefederatie 

      Beesel – Reuver – Offenbeek 
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Maandag 10 juli  8.30 uur: bidden van de rozenkrans 

   9.00 uur: H. Mis op Reuver (kleine zaal) 

Misintentie:   Ons gebed wordt gevraagd voor Gods zegen over Anton,  

  die vandaag jarig is 

Lezingen:  2 Korintiërs   hoofdstuk  4,   vers   7 - 25 

   Matteüs   hoofdstuk 10,   vers 17.- 22 

 

Vandaag gedenken wij de Heilige 

Martelaren van Gorcum, feest 

Op 9 juli 1572 werden bij Brielle 

negentien priesters en 

kloosterlingen, voor het merendeel 

inwoners van Gorcum, gedood 

vanwege hun getuigenis omtrent 

de werkelijke tegenwoordigheid 

van het Lichaam van Christus in 

de eucharistie en omtrent het 

gezag van de paus als zichtbaar 

hoofd van de kerk. 

Het waren: pastoor Lenaert 

Veghel, zijn kapelaan Claes Poppel, de priester Govaert van Duynen alsmede de gardiaan van 

de franciscanen Claes Pieck met tien medebroeders, te weten: 

De paters Jeroen van Weert, Dirk van der Eem, Nicasius van Heeze, Willehad de Deen, Govaert 

van Melver, Antoon van Weert, Antoon van Hoornaar, Frans Roy en de broeders Pieter van 

Assche en Cornelis van Wijck, en de augustijner kanunnik Jan van Oisterwijk. 

Na hun arrestatie werden aan hun gezelschap toegevoegd:   

De dominicaan Jan van Keulen, pastoor te Hoornaar, de norbertijnen Adriaan van Hilvarenbeek 

en Jacques Lacops, die respectievelijk pastoor en kapelaan waren te Monster, en pastoor 

Andries Wouters van Heinenoord. 

Ten prooi aan bespotting en mishandeling hielden zij moedig stand. Tenslotte werden zij door 

ophanging om het leven gebracht. 

Om hun geloof met ere in de geschiedenis van Nederland vermeld, werden zij in 1867  door paus 

Pius IX heiligverklaard. 

Gedeelten van hun relieken worden in Brielle en Gorcum bewaard. 

Dit feest staat ‘vast’ op 9 juli en komt te vervallen in verband met de liturgie van de zondag. 

Ik ben zo ‘blij’ met de martelaren van Gorcum dat ik dit feest een dag later vier. 

Daar stond geen heilige…☺. 

 

Dinsdag    11 juli  18.30 uur: bidden van de rozenkrans 
   19.00 uur: H. Mis op Reuver: (kleine zaal) 
Misintentie:   Ons gebed wordt gevraagd om Gods zegen over Riet die 

vandaag jarig is en over haar gezin. 
Lezingen:  Spreuken  hoofdstuk   2, vers   1 - 9 

   Matteüs  hoofdstuk 19,  vers 27 - 29     
( lezingen eigen aan het feest van navolgende gedachtenis aan  

de heilige Benedictus )  
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Vandaag gedenken wij de Heilige Benedictus, abt, patroon 
van Europa, feest. 
Benedictus werd omstreeks 480 te Norcia in Umbrië 
geboren. 
Na zijn studies te Rome besloot hij als kluizenaar te gaan 
leven in de omgeving van Subiaco. 
Daar trok hij veel leerlingen aan, met wie hij zich na verloop 
van tijd op de Monte Cassino 
vestigde, waar hij een klooster stichtte dat beroemd zou 
worden. 
Als schrijver van een regel die overal verbreiding vond 
verdiende hij de naam van “vader van het westers 
monnikendom”.  
Reeds op het einde van de achtste eeuw werd op 11 juli een 
liturgische gedachtenis van hem gehouden. 
In 1947 werd hij door paus Pius XII uitgeroepen tot patroon 
van Europa.  ( tekst uit het altaarmissaal ) 

  
Nog niet zo heel lang geleden is deze gedachtenis verheven tot een feest. 
 
 
 
 
Woensdag  12 juli   18.30: bidden van de rozenkrans 
   19.00 uur: H. Mis op Reuver op woensdag 
  in week 14 door het jaar (kleine zaal)   
Misintentie:  Ons gebed wordt gevraagd voor iemand bij wie onlangs 

borstkanker is geconstateerd  
Lezingen:  Sirach  hoofdstuk 1,  vers 1 - 4 13 - 16  ( deel IV blz 447 ) 
   Marcus hoofdstuk 3,  vers 31 - 35 ( deel IV blz 486 ) 

 

Vandaag gedenken wij de Heiligen Louis 

(1823-1894) en Zélie (1831-1877) Martin, 

ouders van Théresia van Lisieux. 

 
Louis en Zélie Martin waren de ouders 
van de heilige Theresia van Lisieux en 
vormen het eerste echtpaar in de 
geschiedenis dat als paar heilig is 
verklaard. 
Dat gebeurde op 18 oktober 2015. 
Beiden hadden oorspronkelijk een 
religieuze roeping: Louis wilde intreden 
bij de Augustijnen en Zélie bij de Zusters 
van Liefde van St. Vincent de Paul. 
Zélie besloot toen dat ze haar 
toekomstige kinderen zou opdragen aan 

God, werd kantmaakster en ontmoette Louis, die horlogemaker was geworden. 
Ze trouwden in 1858 op 12 juli en ze kregen negen kinderen. 
Hiervan overleden er vier al jong en de andere vijf, allen meisjes, gingen het klooster in. 
Van hen is hun jongste dochter Théresia van Lisieux de bekendste. Ze is (heilig verklaard in 
1925 en uitgeroepen tot kerkleraar in 1997).  
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Haar zus Léonie, zuster Visitandin, staat nu op de nominatie om heilig verklaard te worden. 
Zélie heeft meer dan 200 brieven nagelaten waaruit haar aandacht voor de wereld, voor de 
armen, als ook voor haar godsdienstig leven en de opvoeding van haar kinderen blijkt. 
Zélie overleed aan borstkanker toen ze 46 was. 
 
Louis, die zakenpartner was geworden van haar kantwerkbedrijf, verkocht de handel en 
verhuisde met hun dochters naar Lisieux, waar Zélies broer met zijn gezin woonde. 
 
Louis voltooide de opvoeding van zijn dochters en deze werden allen kloosterzuster. 
Pauline, Marie, Thérèse en Céline bij de zusters karmelietessen en Léonie bij de  
Visitandinnen, nadat ze eerst een poosje bij de arme clarissen was geweest. 
 
Louis stierf drie jaar nadat hij twee hartaanvallen had gehad en aan de gevolgen van slagader-
verkalking. 
Hij werd in die tijd liefdevol verzorgd door zijn dochters Céline en Léonie.  
 
Het levensmotto van Louis en Zélie was: God moet eerst gediend worden, in die geest hebben 
ze hun kinderen opgevoed en wisten ze moeilijkheden, twijfel en ziekte het hoofd te bieden.  
Ze werden in 2008 zalig en in 2015 heilig verklaard. 
 
Toelichting: In het directorium zag ik met kleine letters de namen staan en herkende ze 
als de ouders van de heilige Theresia van Lisieux.( blz 118 )  
Ze staan genoteerd als heiligen, die bij de Carmelieten gevierd worden.  
Ik ben toen gaan zoeken en heb bovenstaande informatie gevonden. 
Daar was ik zo van onder de indruk, dat ik dacht…ik ga ze vieren.  
Ouders, die een paar kinderen hebben verloren… en dan ook nog in hun eigen gezondheid 
veel te verduren hebben gehad. 
 
 
Donderdag   13 juli  9.30 uur : H. Mis in Beesel in de kerk, op donderdag 

  in week 14 door het jaar 

Misintentie:  Ons gebed wordt gevraagd voor Pastoor Harry Rijnders en zijn 

neef Harry Rijnders. Op 13 juli 1941 deed Harry Rijnders in 

Reuver zijn eerste heilige Mis.  
( tekst op zijn wijdingsprentje: Jezus, zegen mijn ouders, broer en zusters  en allen, die mij hebben welgedaan.    
Moeder Maria, bewaar in mij ’n zuiver priesterhart, met een sterke liefde voor Uw Jezus en de zielen ) 

 

 Lezingen: Micha  hoofdstuk   6,  vers  6 - 8  

    Matteüs hoofdstuk   7,  vers 21- 27 
( lezingen, bij de gedachtenis van navolgende heilige) 

 Vandaag gedenken wij de Heilige Henricus. 
 Geboren in 973 in Beieren, volgde Henricus zijn vader op in het 

bestuur van het hertogdom en werd later tot keizer gekozen.  

 Hij onderscheidde zich op bijzondere wijze door zijn zorg voor 

de godsdienstige en zedelijke verbetering van de kerk en voor 

de verkondiging van het evangelie aan de ongelovigen. 

 Hij richtte verscheidene bisdommen op en schonk veel van zijn 

bezit aan kloosters. 

 Hij stierf in 1024 en werd in 1146 door paus Eugenius III heilig 

verklaard.  ( tekst uit het altaarmissaal )  



                             Jaargang 20    nr. 28    8 juli 2023 pagina 5 van 5 
 

Vrijdag 14 juli  9.00 uur: H. Mis op Reuver op vrijdag 

  in week 14 door het jaar (kleine zaal) 

Misintentie    - - - - -   

Lezingen  1 Johannes  hoofdstuk   3,  vers 14 - 18 

   Johannes  hoofdstuk 15,  vers   9 – 17  

 

Vandaag gedenken wij de Heilige Camillus de Lellis, priester.  

Geboren in 1550 bij Chieti in de Abruzzen. 

Na als soldaat een losbandig leven te hebben geleid, bekeerde 
hij zich en wijdde hij zich aan de ziekenverpleging. Tevens 
bereidde hij zich door studie voor op het priesterschap. 
Na zijn priesterwijding stichtte hij een religieuze gemeenschap 
met als doel de oprichting van ziekenhuizen en de verpleging 
van zieken. 
Hij stierf te Rome in het jaar 1614. (tekst uit het Altaarmissaal ) 

 

In Roermond is een gemeenschap van Camillianen en is er een 
verzorgingshuis, dat de naam draagt van Camillus. 
Bidden we voor de mensen, die in de zorg werken en speciaal 
voor hen, die het slachtoffer zijn van de ‘marktwerking’ in de 
zorg. 
 

 

 

 

 

Na de Mis wordt zoals op elke vrijdag het Allerheiligste uitgesteld,  

het rozenhoedje gebeden en is er gelegenheid tot aanbidding  

tot 11.30 uur. 

 

 

 

 

 

 

Iets geheel anders…: prijzen voor in het parochiekantoor…☺ 

 
 
Aangezien er nu ook statiegeld op blikjes is, worden alleen nog 500 cc flesjes fris gehaald. 
Daar kun je dubbel zo veel als uit een blikje halen en dus wordt de prijs verhoogd naar 3 euro  
Ook de prijs van een glas wijn of port wordt naar €3 verhoogd,  

omdat de kosten van een fles wijn 
behoorlijk zijn gestegen, en de glazen altijd goed worden 
gevuld en er voor port ook wijnglazen worden 
gebruikt…☺☺…  
 
 

Namens de beheerders, pastoor Jos Rosenhart  


