
                Jaargang 20    nr. 43    21 oktober 2023 pagina 1 van 6 

 
 
 
   

 
 

 

     Parochienieuws week 43 - 2023  
  Liturgische agenda voor de week van 21 - 27 oktober 2023 
 
Weekend 21 - 22 oktober: Negen- en- twintigste zondag door het Jaar 

Wereldmissiedag 

 
Missiezondag gaat terug op de missionaire beweging in de negentiende eeuw, die als 
lekenbeweging begon en aanleiding gaf tot het ontstaan van vele missiecongregaties.  
In 1926 wees paus Pius XI de een-na-laatste zondag van oktober aan als wereldmissie zondag. 
Op deze zondag kan het misformulier ‘voor de verkondiging van het evangelie onder de volken’ 
genomen worden. 
Ook de lezingen kunnen worden aangepast: ik neem de lezingen van deze zondag met 
uitzondering van het evangelie: Johannes hoofdstuk 17, vers 11b.   17 – 23. 
Aanbevolen wordt eucharistisch gebed XII B. 
( Deze tekst komt het uit het directorium van de Nederlandse Kerkprovincie ) 
Het doel is dit jaar Libanon. 
Meer informatie volgt onder aan deze liturgische kalender. 
 
Zaterdag 21 oktober  18.30 uur: bidden van de rozenkrans 
    19.00 uur: H. Mis op Reuver  
           ‘Stille H. Mis’  
Misintentie:   Ons gebed wordt gevraagd voor  Jan Muters – jaardienst  

 ( hij was oud-voorzitter van het schoolbestuur Weert-Zuid; 
overleden 21 oktober 2020 )  

 

   

Zondag       22 oktober  9.15 uur: H. Mis in Beesel  

    We zingen liederen passend bij dit weekend zonder begeleiding…  

Misintentie:    Ons gebed wordt gevraagd voor Ria Janissen – Engels voor 

wie het de zeswekendienst is 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed waarin Jezus bidt voor degenen,  

die hij er op uitzendt… 

 

Parochiefederatie 

      Beesel – Reuver – Offenbeek 
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Zondag       22 oktober               10.15 uur: bidden van de rozenkrans 

    10.45 uur: H. Mis op Reuver 

     Het Herenkoor zingt onder leiding van Piet Mestrom 

Misintentie:   Ons gebed wordt gevraagd voor Tiny v.d. Pol,  

    Mia v.d. Linden en de overleden echtgenoten  

   van de dames van “Doorstart” 

 

Lezingen:   Jesaja   hoofdstuk  45, vers 1. 4 - 6  

    1 Tessalonicenzen hoofdstuk  1, vers 1      - 5b 

                                            Johannes       hoofdstuk       17,  vers 11b.17 - 23. 
 

    

Maandag 23 oktober 8.30 uur: bidden van de rozenkrans 

   9.00 uur: H. Mis op Reuver op  

   maandag in week 29 door het jaar (kleine zaal) 

Misintentie:           - - - - - 

Lezingen:    II Korintiërs hoofdstuk        5,     vers 14 - 20 
                                            Lucas           hoofdstuk        9,    vers  57 - 62         
                                            ( lezingen, die bij navolgende gedachtenis genomen kunnen worden )  
 

Vandaag gedenken wij de H. Johannes van Capestrano, priester, patroon van de aalmoezeniers. 

 Johannes werd geboren te Capestrano in de Abruzzen ( Italië ) 
in het jaar 1386. 

 
 Na zijn rechtenstudie te Perugia bekleedde hij enige tijd het 
ambt van rechter.  

 
Later trad hij in bij de minderbroeders en ontving de 
priesterwijding. 

 
 Onvermoeid doorkruiste hij op zijn apostolische tochten geheel 
Europa, droeg krachtig bij tot de verbetering van het christelijk 
leven en organiseerde godsdienstgesprekken met hen, die van 
het geloof der kerk waren afgeweken. 

 Hij stierf in 1456 bij Villach in Oostenrijk. 
 

 
 
 
 
Dinsdag 24 oktober 15.30-16.30 Gebeds-uur v.d. Fatima gebedsgroep 
    18.30 uur: bidden van de rozenkrans              
    19.00 uur: Mis op Reuver op  
   dinsdag in week 29 door het jaar (kleine zaal) 
Lezingen:     Jesaja  hoofdstuk  52,  vers   7 - 10 
                    Marcus hoofdstuk    1,   vers 14 - 20  
Misintentie:    Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn  

    van de parochianen van Offenbeek, voor de  
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  zielenrust van de overleden paters Clarettijnen, voor overleden 

kerkbestuursleden en andere overleden vrijwilligers, die zich 

voor de parochie hebben ingezet 

 
 Vandaag gedenken wij de Heilige Antonius Maria Claret. 

 Antonius Maria Claret werd geboren in 1807 te Sallent (Spanje) 

 Na zijn priesterwijding doorkruiste hij jarenlang als 

volksprediker de landstreek Catalonië. 

Hij stichtte een missiecongregatie en werd later bisschop op het 
eiland Cuba, waar hij als geestelijk leidsman zich grote 
verdiensten verwierf. 
Toen hij in Spanje was teruggekeerd, wachtte hem nog veel 
lijden voor de Kerk.  Hij stierf als politiek balling in de omgeving 
van Fontfroide (Frankrijk) 

 
  

 

Woensdag 25 oktober 18.30 uur: bidden van de rozenkrans  

    19.00 uur: H. Mis op Reuver op 

   woensdag in week 29 door het jaar (kleine zaal)  

Misintentie:    - - - - -   

Lezingen:   Romeinen hoofdstuk   6, vers  12  -  18 

    Lucas  hoofdstuk 12, vers  39  -  48 

 

 

Donderdag   26 oktober  9.30 uur: H. Mis in Beesel op 

   donderdag in week 29 door het jaar  

Misintentie:           Ons gebed wordt gevraagd voor mijn vader vanwege  

   zijn verjaardag  

Lezingen:         Romeinen hoofdstuk   6,   vers 19  -  23 
                                             Lucas  hoofdstuk 12,   vers 49  -  53 
 

  

Vrijdag 27 oktober  9.00 uur: H. Mis op Reuver op  

   vrijdag in week 29 door het jaar (kleine zaal) 

 Lezingen:  Romeinen hoofdstuk   7,  vers  18  - 25a  

    Lucas  hoofdstuk 12,  vers   54 - 59 
 

 

 

Aansluitend aan deze H. Mis  

uitstelling van het Allerheiligste,  

aanbidding en bidden van de rozenkrans. 
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Missiezondag 
 

Onder de titel ‘Met brandend hart’( Lucas 24, 32 ) besteedt Missio dit jaar aandacht 

aan de situatie van de christenen in Libanon. 

          

Het christendom heeft er een lange geschiedenis. 

De politiek-economische crises in Libanon 

brengen velen ertoe hun land te verlaten. 

Door de burgeroorlog in Syrië zijn veel Syriërs 

hun land ontvlucht naar het buurland Libanon. 

Ondanks alles proberen mensen in beide landen 

hun eeuwenoude christelijke traditie te bewaren. 

          

Ik citeer een paar delen uit het artikel  

“Drama’s en Wonderen”  

uit het blad - Kerkwereldwijd - van Missio  

( tijdschrift voor missie & dialoog.) 

september/oktober 2023. 

 

Na de enorme explosie in de haven van Beiroet sluiten de leden van een parochie zich aaneen. 

Ze willen helpen. Iets concreets doen voor de mensen in hun buurt.  

 

Daaruit ontstaat het initiatief ‘Drama’s en Wonderen’.  

 

Het wil een brug bouwen naar de vele mensen in de wijk die alleen gelaten en wanhopig zijn…        

“Sommige bewoners in de wijk konden na de explosie hun woningen laten repareren of ze 

konden bij familie in andere stadsdelen terecht. 

Maar vooral alleenstaanden, zieken en arme gezinnen moesten blijven. 

Velen zijn nog getraumatiseerd en zijn ten diepste vertwijfeld. 

Sommigen zijn zelfs bang hun huis te verlaten. 

 

“Parochianen vroegen mij wat ze konden doen” vertelt pastoor Richard Abi Saleh. 

“Ik zei hun: Ga naar de mensen thuis, ga bij ze zitten en luister naar hen. Hoor waarvoor ze bang 

zijn, wat ze vrezen. Alleen zo kunnen we hun moed geven voor de toekomst” 

         

Door zijn bescheiden optreden en zijn motiverende manier van doen heeft de 58 jarige de 

parochie snel voor zijn idee kunnen winnen. 

 

Uit deze spontane hulp ontstaat het initiatief ‘Drames et Miracles’ Drama’s en Wonderen. 

Bijna 40 vrouwen uit de parochie gaan regelmatig bij mensen op bezoek. 

Met 180 families en alleenstaanden heeft de parochie op deze manier contact – daaronder zijn 

ook moslims. 

Het initiatief organiseert medicijnen en levert vijf keer per week een warme middag-maaltijd aan. 

De gemeenschapskeuken ‘Matbakh El Kell’, allemanskeuken, bereidt de maaltijden en stelt ze 

ter beschikking aan de parochie. Ze wordt ondersteund door giften uit het buitenland. 
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Als kantoor hebben pastoor Richard en zijn ‘medestrijdsters’ twee containers op de parkeer- 

plaats naast de kerk. De pastorie is net als de kerk bij de explosie zwaar beschadigd…. 

 

Voor de vrouwen van ‘Drama’s en Wonderen’ is hun vrijwilligerswerk ook een manier om met hun 

eigen onmacht om te gaan. 

“Als ik zie hoe de mensen zich verheugen over ons bezoek maakt dat ook mij gelukkig”, vertelt 

de 73 jarige Silam. 

        

Daniëlle organiseert een kookwerkplaats. “Zo willen we werk verschaffen voor de families en 

tegelijk geld genereren waarmee we ‘Drama’s en Wonderen kunnen ondersteunen”. 

Een werkplaats voor het maken van zeep en textiel hebben ze reeds opgericht. 

Het is handelen in het hier en nu, dat met het oog op de zware crisis in Libanon bemoedigt om 

door te gaan. “We moeten elkaar helpen”, zegt ze. “Want we hebben ons geloof. Voor mij is mijn 

werk geen baan, het is een missie. Als je mensen ziet die hulp nodig hebben, ga je naar ze toe 

en helpt. ….” 

 

Pastoor Richard zegt: “Ik kijk naar de mensen. Ik kijk naar mezelf. Ik weet niet waar ik de kracht 

vandaan haal om telkens weer op te staan, om te proberen anderen te helpen opstaan”. Ergens 

in mijn binnenste ben ik me. De mensen zijn moe. Het land is moe. Het is zoals bij iemand die uit 

zijn zwakheid zelf kracht schept. Dat is misschien onzin, maar goed”. 

       

Het is deze geest van verzet te midden van de chaos. Het zijn de kleine successen en wonderen, 

die ervoor zorgen dat pastoor Richard, Daniëlle en de vele vrijwilligers de hoop niet verliezen”. 

 

 Geeft u hen een steuntje in de rug ? 

 Dat kan door de collecte in de kerk, maar ook door middel van een gift aan Missio. 

       

NL 65 INGB 0000 001566 t.n.v. Missio Wereldmissiemaand ‘s-Hertogenbosch  

      

 

 Foto impressie van de Lichtprocessie op zaterdag 14 oktober.  
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 Parochieblad ’t Klökske 

’t Klökske wordt uitgegeven door Parochiefederatie B.R.O. -  (B.eesel - R.euver - O.ffenbeek) 

Redactieadres: Pastoor Vranckenlaan 6 5953 CP Reuver tel 077 8504330 

 

Verspreiding: 

- Digitaal op de website www.parochiesbeesel.nl 

- Digitaal naar uw eigen mailadres; Geef u hiertoe op bij: pcreuver@parochiesbeesel.nl 

- Achter in de kerk 

- Publicator bij ingang van de Lambertuskerk 

 

Bereikbaarheid Pastoor Jos Rosenhart: 077 4741265 

 

Openingstijden parochiekantoren 

Beesel, Kerkplein 1 

geopend: eerste en derde vrijdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur; tel: 077 4741308 

 

Reuver, Pastoor Vranckenlaan 6 

geopend: woensdag en donderdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur, tel: 0778504330 

 

Misintenties 

De kosten voor een door-de-weekse misintentie bedragen 10 euro 

De kosten voor een mis-intentie in het weekend of op een kerkelijke feestdag bedragen 15 euro 

intenties voor opname in het Klökske op te geven op woensdag- of donderdagmorgen tot 12.00 uur 

 

Rekeningnummers voor de kerkbijdrage 

Reuver: Par. Kerkbijdrage H. Lambertus NL36 RABO 0143 6009 23 

Beesel:  Par. H. Gertrudis Gezinsbijdrage NL85 RABO  0105 3043 44 

Offenbeek: Kerkbijdrage Fatima parochie NL88 RABO 0143 6017 33 
 

           
   
 

 
 

http://www.parochiesbeesel.nl/
mailto:pcreuver@parochiesbeesel.nl

