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   Parochienieuws week 32 - 2023  
   Liturgische agenda voor de week van 5 - 11 augustus 2023 

Weekend 5 - 6 augustus: Gedaanteverandering van de Heer 

 
Zaterdag 5 augustus  19.00 uur: H. Mis op Reuver 

 Vanwege dit bijzondere feest gaan we passende liederen 

zingen. 

Misintentie:   Ons gebed wordt gevraagd voor ouders Familie Basebya 

    

Zondag 6 augustus  9.15 uur: H. Mis in Beesel 

   We zingen liederen, die passend zijn voor deze zondag zonder 

   orgelbegeleiding. ( ‘a capella’ ) 

Misintentie:   Ons gebed wordt gevraagd voor  
  Wim Rosenhart en Lies Rosenhart - Hoenderdos  
  ( peetoom en peettante ) 
 

Zondag 6 augustus  10.45 uur: H. Mis op Reuver:  

 Het Heren-Lambertuskoor zingt onder leiding en orgel-

begeleiding van koorleider / cantor dhr. Harry Joosten.  

Misintentie:  - - - - -  

Lezingen dit weekend: Daniël  hoofdstuk 7,  vers     9 - 10 13- 14 

   2 Petrus hoofdstuk 1,  vers     16 - 19 

   Matteüs hoofdstuk 17, vers     1 - 9  

In deze H. Mis zal gebruikt worden gemaakt van ‘voorbeden-briefjes’; uitleg volgt na deze 

liturgische kalender…   

 
Aansluitend aan de H. Mis zal er in de grote zaal van het Parochiehuis gelegen-
heid zijn om elkaar te ontmoeten en een kop koffie of thee te gebruiken…  
Welkom! 

Parochiefederatie 

      Beesel – Reuver – Offenbeek 
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Maandag 7 augustus 8.30 uur: bidden van de rozenkrans 

  9.00 uur: H. Mis op Reuver op maandag 

  in week 18 door het jaar: (kleine zaal) 

Misintentie:   Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van de parochie-
clusters en Tegelen en Reuver 

Lezingen:  Sirach,  hoofdstuk    2,  vers   7 - 11  
   Lucas   hoofdstuk  12,   vers 32 - 34  
 

Vandaag gedenken wij de Heilige Cajetanus, priester.  

Cajetanus werd in 1480 geboren te Vicenza. 

Hij studeerde rechten in Padua en stichtte, na zijn priester-
wijding, te Rome, een religieuze gemeenschap ( theatijnen 
genaamd) om het apostolisch leven te bevorderen. 
Deze gemeenschap breidde hij uit over het gebied van Venetië 
en het rijk van Napels. 
Na een leven van gebed en daadwerkelijke naastenliefde stierf 
hij te Napels in 1547. ( tekst uit het altaarmissaal ) 
 

Voor de meesten van ons een onbekend heilige. 
In Blerick zijn twee theatijnen werkzaam geweest: de 
gebroeders Bronnenberg. 
Eén van hen was jarenlang mijn biechtvader tot ze vanuit hun 
orde een taak kregen in Rome… 
 
  

Dinsdag 8 augustus 18.30 uur: bidden van de rozenkrans 

  19.00 uur: H. Mis op Reuver op dinsdag 

  in week 18 door het jaar: (kleine zaal) 

Misintentie:   - - - - -  

Lezingen:  1 Korintiërs hoofdstuk 2,  vers   1 – 10 a 

   Lucas  hoofdstuk 9,  vers 57 – 62 

 

Vandaag gedenken wij de Heilige Dominicus; priester.  

Dominicus werd omstreeks 1170 te Caleruega in Spanje 

geboren. 

 

Na zijn theologische studies te Palencia werd hij kanunnik aan 

de kathedraal van Osma. 

 

Tegenover de dwaalleer van de Albigenzen werkte hij met 

succes voor het behoud van het geloof door middel van de 

prediking en een voorbeeldig leven. 

 

Daartoe trok hij ook anderen aan en stichtte hij de orde der 

predikbroeders … beter bekend als de Dominicanen.  

Hij stierf te Bologna op 6 augustus 1221. 
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Woensdag  9 augustus   8.30: bidden van de rozenkrans 
  9.00: H. Mis op Reuver op woensdag 

  in week 18 door het jaar: (kleine zaal) 

 In verband met nog een andere afspraak heb ik de H. Mis naar 
de morgen verplaatst. 

Misintentie:  - - - - -   
Lezingen:  Hosea  hoofdstuk   2,  vers 16b.17b.21-22  

  Matteüs hoofdstuk 25,  vers  1 - 13       

 
Vandaag gedenken wij de Heilige Teresia Benedicta van het Kruis ( Edith Stein ); maagd 

en martelares, patrones van Europa; Feest.  

De heilige Teresia Benedicta van het Kruis ( Edith Stein) werd 
op 12 oktober 1891 geboren in Breslau als dochter van joodse 
ouders. 
Als studente filosofie legde zij zich lange tijd toe op het zoeken 
naar de waarheid, totdat zij het geloof in God hervond en zich 
tot de katholieke kerk bekeerde. 
Op 1 januari 1922 werd zij gedoopt. Vanaf die tijd diende zij 
God als lerares en schrijfster. 
In 1933 trad zij in bij de zusters karmelietessen te Keulen, 
waar zij de naam “Teresia Benedicta van het Kruis” ontving en 
haar leven wijdde aan het Joodse en het Duitse volk. 
Vanwege de joden-vervolging verliet zij op 31 december 1938 
haar Duitse vaderland en werd zij opgenomen in het klooster 
van de Karmelietessen van Echt. 
Op 2 augustus 1942 werd zij door het regime dat toen in 
Duitsland een schrikbewind uitoefende, gevangengenomen en 
gedeporteerd naar het concentratiekamp bij Auschwitz-Birkenau ( Polen ) dat ter uitroeiing van 
het Joodse volk was ingericht. Daar werd zij op 9 augustus vermoord. 
( tekst uit het supplement van het altaarmissaal voor de Nederlandse Kerkprovincie ) 
 

Uitvaartdienst (nagekomen bericht) 

Om 10.30 uur vindt vanuit de Gertrudiskerk de uitvaartdienst plaats van  

Johannes Hendrikes Gerardus Murmans. 

 

Donderdag   10 augustus 9.30 uur : H. Mis in Beesel op donderdag 

in week 18 door het jaar: (in de kerk) 

Misintentie: Ons gebed wordt gevaagd voor juf. Lien Dekkers  

Lezingen:  II Korintiërs hoofdstuk   9, vers  6 – 10  

  Johannes hoofdstuk 12, vers 24 - 26 

 

Vandaag gedenken wij de Heilige Laurentius, diaken en 

martelaar; Feest.  

Als diaken van de kerk van Rome stierf Laurentius tijdens de 

vervolging onder Valerianus, vier dagen na paus Sixtus II en 

zijn vier medediakens. ( 258 ) 

Zijn graf bevindt zich bij de Via Tiburtina op de Ager Veranus 

waar Constantijn de Grote een basiliek oprichtte. 

Reeds in de vierde eeuw was zijn verering in de gehele kerk 

verbreid.  
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Vrijdag 11 augustus  9.00 uur: H. Mis op Reuver op vrijdag 

  in week 18 door het jaar: (kleine zaal) 

Misintentie:   - - - - -  

Lezingen:  Filippi    hoofdstuk   3,  vers   8 - 14 

  Matteüs   hoofdstuk 19,  vers 27 -  29 
  ( lezingen, die bij navolgende  heilige genomen kunnen worden) 

 

 

Vandaag gedenken wij de Heilige Clara.  

 

Clara werd in 1193 te Assisi geboren.  

Zij volgde Franciscus op de weg van de armoede en stichtte 

een orde van slotzusters.( Clarissen ) 

 

Zij leidde een verstorven leven, rijk aan werken van 

naastenliefde en godsvrucht.  

 

Clara stierf in 1253. 

( tekst uit het altaarmissaal )  

 

  

 

 

 

Na de Mis wordt, zoals op elke vrijdag, het Allerheiligste 

uitgesteld, het Rozenhoedje gebeden en is er gelegenheid tot 

aanbidding  

tot 11.30 uur. 

 

 

Over de voorbeden  
 

In de Missen in het weekend zijn er vrijwel altijd voorbeden: we bidden voor de noden in kerk en wereld… 

Er wordt met grote regelmaat gebeden voor leiders in kerk en wereld… voor de vrede…. 

voor de slachtoffers van rampen…, voor de zieken…voor roepingen, maar ook voor de gezinnen…voor 

alleen-gaanden en uiteraard voor overledenen… 

 

Soms krijgen we ook wel intenties door in de trend van : X is ernstig ziek …kunnen we er in de H. Mis niet 

voor bidden… 

Dat gebeurt dan vrijwel altijd…; soms met naam….vaker zonder naam… 

 

In die lijn willen we op de eerste zondag van de maand bij de voorbeden u in de gelegenheid stellen 

om iets wat u ter harte gaat mee te nemen in de H. Mis… 

 

Hoe gaan we dat doen ? 

 

Voor de H. Mis krijgt u niet alleen een Laus Deo aangeboden, maar u kunt ook op een briefje 

Uw gebedsintentie opschrijven… 
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Er zullen twee mandjes zijn:  1. één met ‘stille intenties’, die niet hardop worden voorgelezen 

  Dat mandje zal op het altaar worden neergezet…. 

 2. één met intenties, die wel worden voorgelezen: dat wordt dan 

gedaan vanaf de ambo… 

   Ook dan is het overigens zo, dat ik niet de naam voorlees, die het 

   heeft opgeschreven…  

Het voordeel is dat u iets wat u ter harte gaat bij Onze Lieve Heer brengt en ook de Gemeenschap 

vraagt voor die intentie te bidden… 

In iedere Gemeenschap zijn biddende mensen, die de voorgelezen intentie meenemen in hun 

gebed… 

 

De onderlinge band kan worden versterkt! 

Kerk-zijn krijgt meer handen en voeten! 

 

Pastoor Jos Rosenhart 

 

 

 

 

 

UITNODIGING BLOEMTAPIJT 

2023 KAPEL IN HET ZAND 

ROERMOND. 

 

 

Graag nodigen wij u weer uit voor 

een bezoekje aan 

het jaarlijkse Bloemtapijt aan de 

Kapel in het Zand van zaterdag 9 

t/m. donderdag 14 september a.s. 

in het Kruiswegpark aan de 

Parklaan in Roermond. 

 

 

 

Het bloemtapijt wordt ieder jaar gelegd ter ere van ” ’t Besjloet “, het einde van het bedevaart 

seizoen. Het onderwerp dit jaar is : De Kerkelijke Kalender, waarbij kerkelijke feesten door het jaar 

heen worden uitgebeeld in bloemen en bij-materialen die gratis verstrekt zijn door bloemisten en 

kwekers uit Midden-imburg. 

 

Openingstijden: van 10.00 tot 17.00 uur. De kapel zelf is in de middag open. 

 

In het Open Monumenten weekend zijn er devotionalia te koop. 
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Parochieblad ’t Klökske 

’t Klökske wordt uitgegeven door Parochiefederatie B.R.O. -  (B.eesel - R.euver - O.ffenbeek) 

Redactieadres: Pastoor Vranckenlaan 6 5953 CP Reuver tel 077 8504330 

 

Verspreiding: 

- Digitaal op de website www.parochiesbeesel.nl 

- Digitaal naar uw eigen mailadres; Geef u hiertoe op bij: pcreuver@parochiesbeesel.nl 

- Achter in de kerk 

- Publicator bij ingang van de Lambertuskerk 

 

Bereikbaarheid Pastoor Jos Rosenhart: 077 4741265 

 

Openingstijden parochiekantoren 

Beesel, Kerkplein 1 

geopend: eerste en derde vrijdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur; tel: 077 4741308 

Reuver, Pastoor Vranckenlaan 6 

geopend: woensdag en donderdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur, tel: 0778504330 

 

Misintenties 

De kosten voor een door-de-weekse misintentie bedragen 10 euro 

De kosten voor een mis-intentie in het weekend of op een kerkelijke feestdag bedragen 15 euro 

intenties voor opname in het Klökske op te geven op woensdag- of donderdagmorgen tot 12.00 uur 

 

http://www.parochiesbeesel.nl/
mailto:pcreuver@parochiesbeesel.nl

