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Parochienieuws week 39-2023  
Liturgische agenda voor de week van 23 - 29 september 2023 
 
 
Zaterdag 23 september  9.00 uur: H. Mis op Reuver 

Misintentie:  Ons gebed wordt gevraagd voor Pater Savio Nederstigt ofm cap 

Lezingen:   Galaten hoofdstuk 2,  vers 19 – 20 
  Matteüs hoofdstuk 16,  vers 24 -  27 
  ( lezingen, die bij navolgende gedachtenis genomen kunnen worden ) 

 
 
 
Vandaag gedenken wij de Heilige Pater Pio van Pietrelcina.  
Hij werd in het jaar 1887 geboren in het dorp Pietrelcina nabij Benevento  in Italië. 
Nadat hij bij de Capucijnen was ingetreden en de priesterwijding had ontvangen, oefende hij, met 
grote herderlijke toewijding, zijn ambt vooral uit in het klooster van het stadje San Giovanni 
Rotondo in Apulië. 

Hier gaf hij aan de gelovigen geestelijke leiding, 
verzoende hij de boetelingen, en trad hij de 
zieken en armen met voorzienigheid en zorg 
tegemoet.  
 
Zo diende hij Gods volk in gebed en 
nederigheid. 
 
Nadat hij volledig gelijkvormig was geworden 
met de gekruisigde Christus, voltooide hij op 23 
september 1968 zijn aardse pelgrimstocht. 
 
( tekst uit het supplement van het getijdenboek )  
 

 
Deze extra Mis ter ere van pater Pio, om 09.00 uur, doe ik, omdat ik al heel lang een bepaalde 
verering voor hem heb. Ik doe de Mis aan het hoogaltaar.  
Wat hij allemaal heeft meegemaakt van de kant van zijn orde ( van zijn superieuren en anderen 
tot in het Vaticaan aan toe ) houd ik bijna voor onmogelijk. 
Pater Pio heeft gehoorzaamd en is trouw gebleven…Tjonge, jonge… 
  
 

      
 
 
 

Parochiefederatie 

      Beesel – Reuver – Offenbeek 
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Weekend 23 - 24 september: Vijf- en-twintigste Zondag door het Jaar 
 
Zaterdag 23 september  19.00 uur: H. Mis op Reuver 

            ‘Stille’ H. Mis …  

Misintentie:    - - - - -   

  

 

Zondag        24 september  9.15 uur: heilige Mis in Beesel  

We zingen liederen passend bij dit weekend onder 

orgelbegeleiding van mevr. Margriet Hodselmans. 

 

Misintenties:   Ons gebed wordt gevraagd voor  
- Jan, Sjaak, Dré, Ger Simons & Sjra Hebben 
- Overleden ouders Mina & Gerard Simons 
- Uit dankbaarheid 
- Bijzondere intentie 

 
 

Zondag        24 september  10.45 uur: Mis op Reuver:       

   Het Scholakoor verzorgt de misgezangen onder leiding en  

  orgelbegeleiding van de Koorleider / Cantor Harry Joosten. 

 (Aangepaste gezangen i.v.m. de gedeeltelijke afwezigheid van 

leden van het Scholakoor)  

Misintentie:   - - - - -  

 

 

Lezingen dit weekend: Jesaja  hoofdstuk  55, vers      6  -   9  

   Filippenzen  hoofdstuk    1, vers   20c - 24.27a 

   Matteüs hoofdstuk  20, vers      1  - 16a  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeiders van het elfde uur 

Matteüs 20, 1-16 
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Maandag 25 september   8.30 uur: bidden van de rozenkrans 

 9.00 uur: H. Mis op Reuver op maandag  

in week 25 door het jaar (kleine zaal)  

Misintentie:   Ons gebed wordt gevraagd voor  

- het welzijn van onze bisschop, mgr. Harrie Smeets  

- voor het welzijn van mijn broer Hans 
Lezingen:  Ezra    hoofdstuk      1, vers   1  -   6 
   Lucas    hoofdstuk      8, vers  16 - 18 
 
 
Dinsdag 26 september     15.30 uur – 16.30 uur Gebedsuur van de  
  Fatima Gebedsgroep in de kerk  

  18.30 uur: bidden van de rozenkrans  
 19.00 uur: H. Mis op Reuver op  
dinsdag in week 25 door het jaar. (kleine zaal)  

  Misintentie:   - - - - -   

  Lezingen:   

 Wijsheid hoofdstuk   3, vers   1 -   9 

  Matteüs hoofdstuk  10, vers 28 - 33 

  ( lezingen bij navolgende gedachtenis ) 

  

   
 Vandaag gedenken wij de Heiligen Cosmas en Damianus, 
martelaren. 

 
Uit oude documenten blijkt dat deze heiligen, ( vereerd als 

geneesheren die kosteloos hun diensten aanboden ) afkomstig 

zijn uit Syrië, waar een kerk boven hun graf te Cyrrhus was 

gebouwd. 

   

 Van daaruit heeft hun verering zich naar Rome en over de 

gehele wereld verbreid. 

 
  

 

Woensdag 27 september 18.30 uur: bidden van de rozenkrans  

  19.00 uur: H. Mis op Reuver op 

 woensdag in week 25 door het jaar. (kleine zaal)  
 Misintentie: - - - - - 

  Lezingen:   

 1 Korintiërs  hoofdstuk  1, vers 26 - 31 

  Matteüs hoofdstuk  9, vers 35 - 38 

    
            Vandaag gedenken wij de Heilige Vincentius à Paulo, priester. 

  Vincentius werd in 1581 in Gascogne geboren. 

Met het oog op een betere opleiding van de geestelijkheid 

stichtte hij de congregatie van de Missie (lazaristen), die zich 

aan het werk van de volksmissies wijdde. 
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Samen met de Heilige Louise de Marillac stichtte hij tevens de congregatie van de dochters van 

Liefde om in de noden van de armen te voorzien. 

Hij stierf te Parijs in 1660. ( tekst uit het altaarmissaal ) 

 

  

Donderdag 28 september  9.30 uur: H. Mis in Beesel 

Misintentie:   Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van mijn broer 

Hans, die vandaag jarig is  

Lezingen:   Tweede boek der Makkabeeën hoofdstuk   7, vers 1 – 2. 9 - 14 

   Johannes    hoofdstuk 15, vers 18 - 21 

 

Vandaag gedenken wij de Heilige Laurentius Ruiz en gezellen, 

martelaren.  

In de eerste helft van de zeventiende eeuw hebben zestien 

martelaren, Lorenzo Ruiz, huisvader van Filipijnse afkomst, en 

zijn gezellen, in de Japanse stad Nagasaki hun bloed uit liefde 

tot Christus vergoten. ( 1633 - 1637 ) 

Deze groep van martelaren bestond uit leden van de orde van 

de Heilige Dominicus en van de daartoe behorende 

broederschappen, onder wie negen priesters, twee broeders, 

twee zusters en drie leken. 

Op verschillende tijdstippen en in verschillende 

omstandigheden hebben al deze martelaren het christelijk 

geloof op de Filipijnen, op Taiwan en in Japan verbreid. 

Zij vormen een bijzonder bewijs voor de universaliteit van het 

christendom en hebben als onovertroffen missionarissen 

rijkelijk het zaad uitgestrooid voor de toekomstige christenheid, dankzij het voorbeeld van hun 

leven en hun dood. ( tekst uit het supplement van het altaarmissaal voor de Nederlandse Kerkprovincie ) 

 

 

 

Vrijdag 29 september  9.00 uur: H. Mis op Reuver op  

  vrijdag in week 25 door het jaar). 

  Deze heilige Mis vindt plaats in de kerk! 

Misintentie:   Ons gebed wordt gevraagd voor onze bisschop, mgr. Harrie 

Smeets, die zo’n bijzondere verering heeft voor de engelen en 

speciaal voor Rafaël…  

Lezingen:  Tobit  hoofdstuk 11,  vers   5 - 17 

   Apokalyps     hoofdstuk 12,          vers   7 - 12a  

   Lucas  hoofdstuk   1, vers 26 -  38 

Vandaag gedenken wij de Heilige Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen    feest! 

Een korte toelichting bij deze lezingen: De afgelopen jaren heeft het mij verbaasd dat onze kerk 

op het feest van de heilige aarts-engelen Michaël, Gabriel en Rafaël slechts één tekst uit de 

bijbel genomen heeft waar een ‘aarts’engel genoemd wordt: dat is uit het boek van de 

Openbaring. ( Apokalyps ) 12, 7 – 12 a …Michaël !!!  



                Jaargang 20    nr. 39   23 september 2023 pagina 5 van 6 

De andere tekst uit het boek Daniël 7, 9 – 10. 13 – 14…: daar worden niet eens engelen genoemd  

of je moet de ‘duizendmaal duizenden dienden Hem en tienduizend-maal tienduizenden stonden 

voor Hem’ als ‘engelen’ interpreteren… 

 
Ik vind het opmerkelijk dat in het boek Tobit de aartsengel Rafaël uitdrukkelijk genoemd wordt: 
Tobit hoofdstuk 11, vers 5 -17  (in het Lectionarium deel II) 

                   
Een andere prachtige tekst is: Tobit hoofdstuk 
12, vers 1. 5 -15.20. In zekere zin is die nog 
duidelijker! 
Onze kerk heeft als evangelie voorgeschreven 
Johannes 1, vers 47 -51 waarin Jezus zegt tot 
Natanaël: ”Voorwaar ik zeg u: gij zult de hemel 
open zien en de engelen Gods zien opstijgen 
en neerdalen in dienst van de Mensenzoon”. 
 
Er wordt over engelen gesproken maar niet 
over Gabriël. 
Die kennen we toch allemaal !? 
Gabriël brengt immers de blijde boodschap 
aan Maria…( Lucas 1, vers 26 – 38 ). 
Ik kan natuurlijk braaf de liturgische teksten 
volgen en eigenlijk me ‘ergeren’ over het feit 
dat zulke prachtige teksten over of met de 
‘aarts’engelen niet genomen worden… 

En dus, dit jaar andere lezingen…: lees het zelf maar…☺      
 

 
 

Aansluitend aan deze H. Mis 
Uitstelling van het Allerheiligste, 

aanbidding  
en bidden van de rozenkrans 

 

 

Twee vooraankondigingen: 

 

Zondag 1 oktober zal het voor het laatst zijn dat de heer en mevrouw Hodselmans in 

onze parochie met het Lambertuskoor de liturgie muzikaal verzorgen. 

Onlangs hebben zij aan de koren en ook aan ons als kerkbestuur kenbaar gemaakt 

dat ze na ruim veertig jaar gaan stoppen. 

Voor de nodige leden van de koren en voor ons bestuur kwam dat besluit nogal onverwacht. 

Blijft dat we dat natuurlijk wel dienen te respecteren… 

Het mag duidelijk zijn dat we hen niet zomaar ineens willen laten vertrekken. 

Zij zullen zondag 1 oktober voor het laatst het Lambertuskoor begeleiden. 

Aansluitend aan de Mis zal er zoals gebruikelijk in onze parochie gelegenheid zijn 

om elkaar te ontmoeten en uiteraard zullen we dan van de gelegenheid gebruik maken 

om hen te danken voor hun inzet voor onze parochie(s). 

In die zin een soort afscheidsreceptie! 

U bent daar van harte welkom bij. 
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Zaterdag 7 oktober is de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer.  

We gaan dit keer met privé-vervoer en hopen dat er een aantal mensen willen rijden. 

Natuurlijk krijgen die daar dan een vergoeding voor. 

 

Rond 8.30 vertrekken we vanuit Reuver. 

9.30 uur: aankomst in Kevelaer, waarbij we bij de genadekapel een Marialied zingen. 

9.45 uur: H. Mis in de Biechtkapel. 

11.30 uur: Grote kruisweg 

 

13.00 uur: gezamenlijke warme maaltijd ( in restaurant Goldener Schwan in Kevelaer ) 

15.30 uur: lof in de Kaarsenkapel 

17.00 uur: vertrek uit Kevelaer  

 

Wat kost het ? 

20,00 euro voor het eten…( exclusief drinken ) en   7,50 euro per persoon voor het vervoer. 

Gaat u ook mee ? 

 

In de kerk liggen aanmeldformulieren… 

Wilt u zo goed zijn om u zo snel mogelijk op te geven …zowel als 

pelgrim als ook als chauffeur. 

Ingevulde formulieren kunt u inleveren met betaling op ons 

parochiekantoor: 

Openingstijden: woensdag tot met vrijdag van 10.00 – 12 uur. 

Pastoor Jos Rosenhart 

 

Weduwengroep De Doorstart 

We zijn een groepje dames die allemaal weduwen zijn. We komen iedere 14 dagen op maandagmorgen 
bij elkaar van 10 tot 12 uur in het Parochiehuis. We drinken gezellig koffie/ thee en hebben aandacht voor 

elkaar. Als er iemand jarig is wordt er voor haar gezongen en 
krijgt zij even extra aandacht. Als je alleen bent is contact 
houden met andere mensen heel belangrijk en dus hebben we 
aandacht voor elkaar door gesprekken of spellen zoals r 
ummikub e.d. 

Vorig jaar op 16 oktober 2022 hebben we ons 10 jarig bestaan 
gevierd. Een jaar is snel om en we willen onze groep graag 
uitbreiden omdat er een aantal mensen zijn weggevallen. 

Spreekt u zo’n bijeenkomst met dames die allen in hetzelfde 
schuitje zitten aan, kom dan eens vrijblijvend op een 
maandagmorgen kijken en doe mee. Wellicht is deze activiteit 
een welkome afwisseling voor u. 

Voor eventuele vragen en de data van de bijeenkomsten kunt u contact opnemen met Truus, Mia of 
Marianne via tel.: 06 30 40 45 09. 

We hopen u met z’n allen te mogen begroeten. 

 


