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    Parochienieuws week 33 - 2023  
 Liturgische agenda voor de week van 12 - 18 augustus 2023 
 
Weekend 12 - 13 augustus: Viering Maria Ten-hemel-opneming 
 

Zaterdag 12 augustus  19.00 uur: H. Mis op Reuver  

  Celebrant: Pastoor J.Snijders 

 ( Pastoor R. is in Beesel in verband met het Draaksteken en  

wat er mee samenhangt…)  

Misintentie:   Ons gebed wordt gevraagd voor  

  overleden familie Rosenhart – de Boer 
 

 Aansluitend aan de H. Mis zegening Kroedwusj. 

 

 

 

Zondag 13 augustus 9.15 uur: H. Mis in Beesel 

   We zingen bekende Marialiederen, passend bij deze zondag 

  We zingen zonder orgelbegeleiding ( ‘a capella’ )  

Misintentie: :  Ons gebed wordt gevraagd voor Jan Hendrix - vanwege verjaardag  
 

  Aansluitend aan de H. Mis zegening Kroedwusj. 

 

 

Zondag 13 augustus  10.45 uur: H. Mis op Reuver in de kloostertuin bij de grot… 

   We zingen bekende Marialiederen, passend bij deze zondag 

  We zingen zonder orgelbegeleiding ( ‘a capella’ )  

Misintenties:  Ons gebed wordt gevraagd voor:  

 - Jan en Gonnie Jacobs-Stroeken  

 - Miep Hukkelhoven-Janssen 
 

Aansluitend aan de H. Mis zegening Kroedwusj. 

 

Lezingen dit weekend:  

Apokalyps hfdst. 11, vers 19a – hfdst 12, vers 1 – 6a- 10ab 

1 Korintiërs hoofdstuk 15, vers   20 - 26 

Lucas hoofdstuk 1,   vers   39 - 56 

 

Maria bezoekt Elisabet   Lucas 1, 39-56 

 

Parochiefederatie 

      Beesel – Reuver – Offenbeek 
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Maandag 14 augustus 8.30 uur: bidden van de rozenkrans 

   9.00 uur: H. Mis op Reuver op maandag  

  in week 19 door het jaar (kleine zaal)  
Misintentie:   - - - - -  

Lezingen:  1 Johannes hoofdstuk 3,  vers 13 - 18 

   Johannes hoofdstuk 15, vers 12 - 16 

  ( lezingen die bij navolgende gedachtenis genomen kunnen worden )  

Vandaag gedenken wij de Heilige Maximiliaan Maria Kolbe, priester. 

Hij werd geboren op 8 januari 1894 in Polen. Hij trad op jeugdige 

leeftijd in bij de minder-broeders-conventuelen en werd in 1918 te 

Rome priester gewijd. 

In zijn vurige liefde tot de moeder Gods stichtte hij een vereniging 

onder de naam van ‘Ridderschap van de Onbevlekte’.  

Als missionaris in Japan zette hij zich in voor de uitbreiding van het 

christelijk geloof. 

Na zijn terugkeer in Polen heeft tijdens de tweede wereldoorlog veel 

leed en ellende doorstaan in het concentratiekamp Auschwitz. Daar 

kwam op 14 augustus 1941 een einde aan zijn werkzaam leven, dat  

hij opofferde om het leven van een medegevangene te redden.  
( tekst uit het altaarmissaal )       

 

 

Dinsdag 15 augustus 18.30 uur: bidden van de rozenkrans in de kerk 

   19.00 uur: H. Mis op Reuver in de kerk     

  Maria Ten-hemel-opneming - Hoogfeest  

Misintentie:   Ons gebed wordt gevraagd voor juffrouw Miep Delsing 

Lezingen:   1 Kronieken  hfdst. 15, vers 3-4. 15-16; hfdst. 16, vers 1 - 2 

  1 Korintiërs hoofdstuk 15, vers 54 - 57 

   Lucas  hoofdstuk 11, vers 27 – 28 

De oplettende lezer zal in de gaten hebben dat dit niet dezelfde lezingen zijn als in het 

weekend… 

Dat klopt: ik neem dan de lezingen van de Vigiliemis…( eigenlijk 

die van de vooravond ) 

Hoewel het zo is dat dit grote feest van Maria al in het 

weekend gevierd is doen we het nog eens ‘dunnetjes’ over 

op deze dinsdag en dan in de kerk…( aan het hoogaltaar ). 

 

De herdenking van het ontslapen of de dood van Maria is tevens 

de viering van haar verheerlijking, van de opneming van haar 

persoon in de heerlijkheid bij Christus de Heer. 

Op deze dag, oorspronkelijk de dag van de inwijding van een 

Mariakerk in Jeruzalem, dat de plaats zou zijn waar zij uit dit 

leven is heengegaan, overwegen wij hoe de moeder van de Heer 

haar Zoon in zijn paasmysterie is gevolgd. 
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Haar is reeds het volmaakte geluk ten deel gevallen, dat ons allen wacht als broeders en zusters 

van Christus, die door Maria een mensenlichaam heeft aangenomen. 

Zo zien wij op dit feest met vreugde uit naar de dag waarop de Heer ons aardse lichaam zal 
herscheppen om het gelijkvormig te maken aan zijn verheerlijkt lichaam en om te voltooien wat 
Hij begonnen is sinds zijn menswording uit Maria. (tekst uit het altaarmissaal ) 

 

 

 

Woensdag 16 augustus 18.30: bidden van de rozenkrans 

 19.00 uur: H. Mis op Reuver op 

woensdag in week 19 door het jaar 

(kleine zaal) 

 
Vandaag gedenken wij de Heilige Stefanus van Hongarije. 
Stefanus werd omstreeks het jaar 969 in Pannonië geboren. 
Na zijn overgang tot het christendom werd hij in het jaar 1000 tot 
koning van Hongarije gekroond.  Hij was een rechtvaardig 
bestuurder, een vredelievend vorst, en vroom christen die het 
ernstig nam met de wetten van de kerk en bedacht was op het 
geluk van zijn onderdanen. 
Hij richtte verscheidene bisdommen op en bevorderde, zoveel hij 
kon, het leven van de kerk.  
Hij stierf in Alba Regalis ( het huidige Szekesfehérvar ) in het jaar 
1038. (tekst uit het altaarmissaal ) 

 

Donderdag   17 augustus 7.00 uur: H. Mis op Reuver op donderdag  

  in week 19 door het jaar (kleine zaal) 
Misintentie:   Ons gebed wordt gevraagd voor een goede vakantie  

Lezingen:  Jozua  hoofdstuk 3,   vers   7 - 10a. 11. 13 -17 

   Matteüs hoofdstuk 18, vers 21 - 

hoofdstuk 19, vers 1 

 

Het ongewone vroege tijdstip van de H. Mis hangt samen met mijn 

vakantie:  

Ik ga  ‘als ’t God blieft naar Paray - le - Monial…zo’n 730 kilometer  

van hier. Dat betekent heel wat uren rijden, dan doe ik liever vroeg de H. 

Mis; als ik dat na die lange reis het nog ‘moet’ doen. 

Goede vrienden van mij zullen in mijn vakantieperiode op de pastorie 

verblijven; De telefoon zal worden doorgeschakeld… 

 

                                 

 

                                      Vrijdag 19 augustus 

 

9.00 uur: uitstelling van het Allerheiligste, 

bidden van de Rozenkrans en 

gelegenheid tot aanbidding 

tot 11.30 uur. 
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Parochieblad ’t Klökske 

’t Klökske wordt uitgegeven door Parochiefederatie B.R.O. -  (B.eesel - R.euver - O.ffenbeek) 

Redactieadres: Pastoor Vranckenlaan 6 5953 CP Reuver tel 077 8504330 

 

Verspreiding: 

- Digitaal op de website www.parochiesbeesel.nl 

- Digitaal naar uw eigen mailadres; Geef u hiertoe op bij: pcreuver@parochiesbeesel.nl 

- Achter in de kerk 

- Publicator bij ingang van de Lambertuskerk 

 

Bereikbaarheid Pastoor Jos Rosenhart: 077 4741265 

 

Openingstijden parochiekantoren 

Beesel, Kerkplein 1 

geopend: eerste en derde vrijdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur; tel: 077 4741308 

 

Reuver, Pastoor Vranckenlaan 6 

geopend: woensdag en donderdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur, tel: 0778504330 

 

Misintenties 

De kosten voor een door-de-weekse misintentie bedragen 10 euro 

De kosten voor een mis-intentie in het weekend of op een kerkelijke feestdag bedragen 15 euro 

intenties voor opname in het Klökske op te geven op woensdag- of donderdagmorgen tot 12.00 uur 

 

Rekeningnummers voor de kerkbijdrage 

Reuver: Par. Kerkbijdrage H. Lambertus NL36 RABO 0143 6009 23 

Beesel:  Par. H. Gertrudis Gezinsbijdrage NL85 RABO  0105 3043 44 

Offenbeek: Kerkbijdrage Fatima parochie NL88 RABO 0143 6017 33 
  


